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Wijkbewoners reageren verontwaardigd: ‘Het theater moet blijven!’

Zwembad De Regentes
was bij de opening in
1920 het grootste over-
dekte bad van Europa,
met mooie Art Deco
elementen. In de jaren
‘80 werd het als zoda-
nig afgekeurd, maar in
1996 begon het pand
aan de Weimarstraat
63 een nieuw respec-
tabel bestaan als the-
ater. Aan dit tweede
leven van het legenda-
rische bad dreigt nu
ook een einde te ko-
men, door een negatief
subsidie-advies. Maar
de buurt pikt dat niet!

Stadsambities fataal voor De Regentes

Theater De Regentes moet mogelijk zijn
deuren sluiten. De commissie Hirsch Bal-
lin, met de taak om de financiering van de
cultuursector in Den Haag tegen het licht
te houden, adviseerde eind april om geen
subsidie meer te geven. Sinds het advies
Het cultureel Kapitaal van Den Haag is
aangeboden aan wethouder Marjolein De
Jong (cultuur), is de onrust groot in de
cultuursector. Bijna 10 miljoen (zon 20
procent) moet er jaarlijks worden bezuinigd
op de vierjarige subsidies. Oud-minister
Ernst Hirsch Ballin c.s. kregen het verzoek
scherpe keuzes te maken. De commisie
adviseert dan ook om 41 van de 109 subsi-
dieaanvragen niet te honereren, waaronder
die van De Regentes.

Buurthuis of stadspodium
“We konden kiezen, een veredeld buurt-
huis zijn of een kwalitatief hoogwaardig
podiumaanbod bieden.” Wim van Stam,
directeur van Theater De Regentes, geeft
ruimschoots toe dat zijn theater stadsam-
bities heeft. “Wij krijgen cultuursubsidie
en worden niet betaald uit een sociaal
maatschappelijke pot. Wat niet wil zeggen
dat we ons niet op de wijk richten.” Sinds
zijn aantreden, tweeénhalf jaar geleden,
is Van Stam een andere koers gaan varen.
“We richten ons op drie pijlers: Wereld-
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- Het onderdeel ‘gekleed zwemmen’ bij het behalen van het tweede diploma in 1960, in het zwembad De Regentes (Foto: E.H. Kliizing). -

muziek met cross overs naar jazz en singer
song writers, theater voor de jeugd en het
stimuleren van culturele initiatieven in de
wijk. Bij de vorige subsidie kreeg Theater
De Regentes van de gemeente de functie
van cultuuranker voor de wijk mee. Echter
slechts een klein deel van het publiek van
De Regentes (zo’n 30 procent) is afkomstig
uit de wijk, schrijft de commissie. Ze wijt
dat aan de ambitie van het theater: “Zij ziet
zichzelf als een theater met een primair
stedelijke functie.”

Volgens Susanne Daenen, vertegenwoordi-
ger van de bewonersorganisatie Regentes/
Valkenbos hoeft dat elkaar niet te bijten:
“Als je cultuurdeelname in de wijk wilt
stimuleren, mag toch ook de rest van Den
Haag daarvan profiteren? Het werkt twee
kanten op. Haal je mensen van buiten de
wijk vanwege een interessante programme-
ring, grote kans dat je ook meer wijkbewo-
ners aanspreekt.” Het neemt niet weg dat ze
vindt dat De Regentes “meer zou kunnen
doen voor de wijkbewoners.”

Polen in de wijk

Begin mei trad de Warsaw Village Band op
in De Regentes. Door radio 6 omschreven
als “een uniek gezelschap dat de Poolse
cultuur over de grenzen heen tilt, op unieke
wijze, gespeeld door jonge mensen.”

“Er wonen hier veel Oost-Europeanen”,
vertelt Van Stam. “Met onze program-
mering spelen we daar op in.” Om deze
wijkbewoners te bereiken vertaalde De Re-
gentes de flyers in het Engels en verspreid-
de die bij winkels en tijdens de braderie.
Een Poolse kunstenares exposeerde in het
theatercafé. Ook schakelde ze de Oost-
Europese ambassades in. “Het is een grote
teleurstelling als zo’n band maar 50 man
trekt”, zegt Van Stam.

Daenen van de bewonersorganisatie is niet
verbaasd over die lage opkomst: “Veel
Polen komen hier enkel met het doel om
geld te verdienen. Een ander deel heeft het
geld gewoonweg niet. Wij organiseren een
festival De Verademing. Veel allochtone
wijkbewoners uit de wijk komen dan ook
niet, én dat is een gratis festival! In de wijk
wonen meer nationaliteiten en het is moei-
lijker om hen aan te zetten tot een bezoek
aan culturele activiteiten. Dat ziet zo’n
adviescommissie over het hoofd.”

Half miljoen Hagenaars

De commissie Hirsch Ballin is positief over
de kwaliteit van de wereldmuziek van het
theater. Toch verbaast ze zich over de keuze
voor deze muziek. Wereldmuziek wordt
traditiegetrouw geprogrammeerd door het
Haagse Korzotheater. Bernadette Stokvis,

algemeen directeur: “Korzo programmeert
al sinds begin jaren negentig wereldmuziek
en heeft hiervoor een speciale opdracht

van de gemeente Den Haag. Het is dus
opvallend dat een collegatheater eenzelfde
programmeerterrein kiest.”
Flamenco-gitarist en zanger Johan Frau-
enfelder kent beide theaters goed. Als hij

in Theater De Regentes optreedt met de
Haagse Régahs is de zaal met 400 stoelen
uitverkocht. “De Regentes is een sympa-
thiek en laagdrempelig theater.” Hij kent
ook Korzo goed. “Korzo profileert zich met
moderne en experimentele dans en muziek,
waaronder wereldmuziek.” Korzo preten-
deert niet het gehele palet aan wereldmu-
ziek te presenteren. “Dat zou onmogelijk
zijn. Er wordt ongelofelijk veel muziek
gemaakt in de wereld.” Stokvis vervolgt:
“Het dansonderdeel in ons programma is in
verhouding zwaarder dan de muziek omdat
we zelf dansproducties maken.” Frau-
enfelder concludeert dat één theater met
wereldmuziek voor 500.000 Hagenaars, van
wie ook nog eens de helft uit het buitenland
komt, wel erg weinig is

Sluiten kan altijd nog

Daenen weet niet goed of de 8 ton subsidie
die Theater De Regentes heeft gevraagd, te
veel geld is. “Want hoeveel personeel werkt
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er niet? En wat denk je van de stookkos-
ten? De Regentes moet blijven, dat vindt
iedereen hier. Het is kapitaalvernietiging
om het te sluiten.” Alhoewel Frauenfelder
voorstander is van meer ondernemerschap
in de cultuur, oordeelt hij: “De gemeente is
spekkoper voor zo'n bedrag. Houden!” De
Regentes ontvangt inmiddels veel steunbe-
tuigingen. Ze verzamelen handtekeningen
voor een petitie, raambiljetten worden
verspreid en er komt een protestweekend
met artiesten. Directeur Van Stam is strijd-
lustig: “We laten het er niet bij zitten. Hoe
dan ook, we willen doorgaan. Sluiten kan
altijd nog.”

Nynke van Hurne
nvanhurne@gmail.com

Nynke van Hurne
werkt als commu-
nicatie-adviseur
bij de HBO-raad
en is freelance

Journalist.

Ze is verder o.m.
bestuurslid van de Theatergroep
In-Cognatio, die onlangs met de voorstel-
ling ‘Ik Hou Jou’ drie avonden zeer succes-
vol in De Regentes optrad.

uitvaartzorg

Cursus Improtheater 50+ Improvisatietheater,
is elke vorm van theater waarbij de spelers het verhaal,
de personages en de dialogen ter plaatse verzinnen.
Lokatie:

De Wiekslag, Molenbrink 68 2553 GR Den Haag.
Intromiddag, gratis 1 sept, graag aanmelden.

Tijd: 13 uur tot 15:30.

Start cursus 5 sept t/m 21 nov. van 19:30 tot 21:30.
12 lessen E 60,-. Afsluiten met presentatie.

Info Astrid Dekker,
telnr. 070-3548007, astrid.dekker@ziggo.nl

Foe L%afnaéz'am/ te,

Uw geliefde, familielid, vriend, collega, een dierbare verloren?
Wilt u bij het afscheid iets over hem of haar vertellen?
Lukt het niet goed dat onder woorden te brengen?

www.inmemoriamtekst.nl

helpt uw gedachten verwoorden

(leore

TWILJ KOPEN UW
GOUD EN ZILVER!

KAPOT o6f HEEL
Wij geven veel!

JUWELIER ‘T MOLENTIJE
Loosduinse Hoofdstraat 166, tel. 070 - 397 45 02
www.juwelierhetmolentje.nl
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OPROEPJES EN BRIEVEN

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie
wordt verzocht van andere lezers. U kunt uw oproepje ook eenvoudig zelf plaatsen op onze website

Met onmiddelijke publicatie!

Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan ‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

Afbeeldingen van Maria

In de jaren *50 en ‘60 spaarde mijn moeder
Maria-afbeeldingen. Alles werd bewaard, van
ansichtkaart tot knipsels uit tijdschriften. We heb-
ben een aantal albums vol van, maar niemand bij
ons doet er iets mee. Welke particulier heeft hier
echte persoonlijke belangstelling voor? Eventueel

voor een gedeelte.

Margot Brabander
Tel.: 070 3939599
belbrex@wxs.nl

Heel geheimzinnig

Geboren in 1944, woonde ik tot

mid jaren ‘50 in de Fultonstraat. In
de zomermaanden of vakantietijd
kwamen vanaf de Weimarstraat
groepen kinderen aangelopen. Tk denk
van mijn leeftijd toen, 10 tot 12 jaar,
onder begeleiding In de richting van
de Edisonstraat verdwenen ze. Wij,
mijn vriendjes en ik, geloofden dat
ze naar het strand gingen. Als ik aan
mijn moeder vroeg of ik mee mocht,
was het antwoord steevast “nee”. Wij
noemden ze DE GROEPEN. Wie
kan mij nou, vele jaren later, wat
meer vertellen over wie of wat die
groepen kinderen waren? Ik ben er
nooit achter gekomen. Was het een
soort kinderopvang wellicht, iets wat
we tegenwoordig ‘naschoolse opvang
noemen of iets dergelijks?

s

‘Bou Langer’
bou.langer@hotmail.com

WOII boeken

Na 40 jaar verzamelen wil ik mijn
boeken en tijdschriftenverzameling
over de Tweede Wereldoorlog en de
aanloop daartoe van de hand doen.
O.m. een Duitse atlas uit 1926, de
Berghof, Razzia’s Den Haag/Rotter-
dam, Slag bij Ypenburg, Atlantikwall
Den Haag, bladen van de Hitlerju-
gend, NSB, Telegraaf met Vrede van
Miinchen (1938), en nog veel meer.
Stuur uw e-mailadres naar mij,

dan ontvangt u een overzicht met
condities.

Peter Kloek
phkloek@gmail.com

Avontuur met lijn 13
Toen ik in de De Oud Hagenaar van
24 juli 2012 het verhaal las van Willy

Hendriks - van der Salm over lijn 10,
dat zich afspeelde in 1955, kwamen
bij mij ook de jeugdherinneringen
weer boven. Maar dan over een
andere tramlijn, namelijk lijn 13. Het
traject was van het Veluweplein naar
station Laan van N.O. Indi€ en omge-
keerd. De lijn is opgeheven in 1952.
Als kind woonde ik vlakbij het eind-
punt Veluweplein en was daar met
mijn vriendjes vaak te vinden om de
nodige kwajongensstreken uit te ha-
len. Een favoriete bezigheid van ons
was het ontkoppelen van de bijwagen
door de borgpen er uit te trekken. Als
de tram ging rijden, bleef de bijwagen
staan en moest de motorwagen met de
verbaasde passagiers op de brug stop-
pen en achteruit rijden om weer aan
te koppelen. De HTM’ers konder daar
de humor niet van inzien en kwamen
ons soms kwaad achterna. Meestal
zonder resultaat. Maar op een keer
kreeg een conducteur iemand van ons
te pakken en die kreeg een flinke klap
voor zijn kop.

Toen was de lol er voor ons af.

Ook een ‘leuk’ maar gevaarlijk
spelletje was op de linkertreeplank

te gaan staan om zwart mee te rijden
naar de eerste halte bij de Spionkop-
straat, want dan hoefde je minder

ver naar school te lopen. Ik ben een
keer gesnapt door een politicagent en
moest van hem honderd strafregels
schrijven.

roos voortkomen.

Nou heb ik een aardig ruikende
neus maar de reuk ... nee, dat

viel bar tegen. Behalve de grote
mooie gele rozen, ja die deden het
prachtig en zij roken heerlijk. Al
uit de verte kwam de geur in mijn
neus. Dat wist ik nog van vroeger.
Ik moest dan vanuit de stad op de
fiets langs de Melis Stokelaan. Op
de hoek van de Loevesteinlaan
stond een hele haag of heg met van
die lekkere ruikers. Het was een
plezier om daar voor het stop-
licht te wachten. Die gele rozen
blonken ook nu weer in het mooie
opgemaakte rozenbed uit in reuk
en kleur. Maar geen prijs! Hoe
kan dat? Mankeer ik iets aan mijn
reuk of heb ik het uit de publiciteit
verkeerd begrepen?

De winnaar van het rozenfestival

Rozengeur in het Westhroekpark !?

Een paar weken terug was ik weer eens in het Westbroekpark, een
mooi gelegen park achter de kleine stad Madurodam. Ik ging voor
de rozen, zoals velen doen in juli en augustus. Ik had mij voorge-
nomen om te gaan ruiken aan de vele soorten bloemen. De reuk
van de roos werd dit jaar extra belicht. Daaruit moest in deze nota
bene internationaal vermaarde jaarlijkse wedstrijd de kampioens-

2012 rook helemaal niet, vond ik.
Ik ging verder zoeken naar andere
soorten. Tientallen, ze roken geen
van allen. Ik begon toch te twij-
felen aan mijn neus. Maar nee,
lopend langs het restaurant in het
Westbroekpark kwamen de bami
en nassi en hun heerlijke bijgerech-
ten goed en onderscheiden aan in
mijn neus.

Ga er toch maar heen

Maar ik zal er niet te veel over
zeuren, ondanks alles blijft het
Westbroekpark een prachtige plek
om naar toe te gaan. Vroeger dacht
ik wel eens: je bent er zo uitgeke-
ken. Nee, dat is beslist niet waar. Je
kunt er heel lang lopen en (soms)
ruiken terwijl je dat park van voren
tot achter ondergaat. Drie Japanse

- De roos Laguna’ die dlit jaar in het West-
broekpark de geurprijs 2012 won. -

ganzen (of waren het nijlganzen?)
liepen met mij op en gakten zich
gek. Misschien lachten ze mij
wel uit vanwege mijn geruik aan
de prachtige rozen. Nou, ze doen
maar!

Als iemand mij trouwens nog weet
te vertellen waarom de rozenreuk
z0 belangrijk — edoch door mij
gemist - was op dit rozenfestival
2012, dan hoor ik dat nog graag.
En ook over de andere nuances
die ik misschien niet goed heb
begrepen!

Peter Willemse
wilbo@casema.nl

Ook ben ik een keer prima geholpen
door het lijn-13personeel. In de jaren
na de oorlog had de HTM een groot
gebrek aan materieel zodat alles wat
kon rijden, werd ingezet, zoals open
bijwagens. De trams waren overvol
zodat de passagiers ook op de tree-
planken stonden. Op mijn twaalfde
jaar stond ik er ook een keer tussen en
de tram vertrok vanaf de halte Hob-
bemaplein, richting Kempstraat. Er
stond een verkeerszuiltje waarmee ik
met mijn hoofd onzacht in aanraking
kwam. Tk werd naar binnen getrok-
ken met een gat in mijn hoofd. De
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conducteur heeft mij toen bij apo-
theek Transvaal aan de Kempstraat
naar binnen gebracht. De tram ging
zonder mij verder naar het eindpunt
en ik kreeg in de apotheek een nood-
verband. Op de terugweg is de tram
gestopt voor de apotheek (waar geen
halte was) en ik werd weer meegeno-
men. De tram reed door naar het Rode
Kruis Ziekenhuis aan de toenmalige
Zuid West Buitensingel (dat heet
sinds 1956 Om en Bij) waar ik door
de klantvriendelijke conducteur voor
verdere behandeling werd afgeleverd.

Leo Commers (1943)
Voorburg
lcommers@ziggo.nl

Wim van Bommel (1937)

Wil Barbier (1936) en Nico Ockhuy-
sen (1937) zoeken contact met hun
vroegere buurjongen en jeugdvriend
Wim van Bommel (geboren december
1937). Wij willen herinneringen opha-

len aan onze jeugd in het Laakkwar-
tier en het wonen in de Damasstraat
(huisnummers s.: 132, 134 en 140).
Wim maakte destijds veel indruk
omdat hij al op jonge leeftijd zo goed
piano kon spelen. Vooral de boogie-
woogie van Winnifred Atwell was
favoriet. Als iemand weet waar Wim
verblijft wordt een berichtje enorm op
prijs gesteld.

Nico Ockhuysen
GSM: 06 17487617
n.ockhuysen@upcmail.nl

Ria van Gorselen

Voor mijn vrouw ben ik op zoek naar
een vroegere vriendin van haar, Ria
van Gorselen. Dat is haar meisjes-
naam. Ze moet nu ca. 65 jaar jong
zijn. In de jaren *60 woonde zij in de
Molenwijk.

JM. de Jong
Jm.dejong@versatel.nl

DedudsHagenaar

De Oud-Hagenaar verschijnt elke twee weken
in Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft,
Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.

Uitgever:

Mr. Constant V. Martini
martini@deoud-hagenaar.nl

First Royal Telecom BV

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

Adverteren in meer grote steden:

De uitgave is onderdeel van een kwartet, met De
Oud-Rotterdammer (oplage 122.000), De Oud-
Amsterdammer (120.000) en De Oud-Utrechter
(oplage 55.000). Er zijn aantrekkelijke adverten-
tiecombinaties mogelijk.

De Oud-Hagenaar op internet

Website: www.deoud-hagenaar.nl

Facebook: www.facebook.com/deoudhagenaar
Twitter: twitter.com/#!/deoudhagenaar

E-mail: webmaster@deoud-hagenaar.nl

®| f

De krant wordt elke twee weken gratis verspreid

in een oplage van minimaal 67.000 exemplaren, administratie@deoud-hagenaar.nl Contact-informatie:

via circa 340 distributiepunten. Toezending is M. Kim Olsthoorn Distributie: Abonnementen  abonnementen@deoud-hagenaar.nl  (070) 4275097

mogelijk voor € 49,90 per jaar (voor het buiten-  Tel.: (070) 4275097 (do. 10.00 - 14.00 uur) Winkels en instellingen die als vast distributie- ~ Advertenties  info@is-acquisitie.com 06 - 23700323

land gelden aparte tarieven). . punt van De Oud-Hagenaar in aanmerking willen ~ Distributie distributie@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Vormgeving: komen, kunnen daarover contact opnemen. Lezersreacties  lezersreacties@deoud-hagenaar.nl

Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den [Jssel
www.baasimmedia.nl

Hoofdredacteur / directeur
Frans M. Hoynck van Papendrecht
hoynck@deoud-hagenaar.nl

Minimaal 50 nummers per editie. Een display
wordt kostenloos beschikbaar gesteld.

Gratis oproepjes  oproepjes@deoud-hagenaar.nl
Puzzeloplossing  puzzel@deoud-hagenaar.nl
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Enquete digitale
informering van
ouderen

De Stedelijke Ouderen
Commissie (SOC) verstrekt
adviezen over het ouderen-
beleid aan de bestuurders
van de gemeente Den Haag.
Momenteel buigt de SOC
zich over de digitalisering
van informatie.

Steeds vaker wordt informatie in
digitale vorm aangeboden, dus via in-
ternet, in plaats van op papier (gidsen,
brochures, gemeenteberichten). Wat
vinden (oudere) Hagenaars van die
ontwikkeling? Zij kunnen er nu hun
mening over geven.

De SOC is de Haagse koepelorgani-
satie voor en door ouderen. Belang-
rijkste taak van de SOC is gevraagd
én ongevraagd advies te geven aan
de gemeente Den Haag over het
ouderenbeleid. Regelmatig heeft de
SOC daarvoor ook de opvattingen

en ideeén van de (oudere) Hagenaars
nodig. Zij kunnen die geven tijdens de
SOC-debatten en nu ook via internet,
door een enquéte digitaal in te vullen.
Het Centraal Informatiepunt Ouderen
(CIPO) verzorgt deze online inspraak
van de SOC.

Geef uw mening

De SOC wil met deze enquéte van 19
vragen de gedachten van 55-plussers
over de digitalisering van informatie
peilen. Wie zijn of haar mening daar-
over wil geven, gaat naar www.haagse-
ouderen.nl en vult daar de enquéte in.
Telefonisch meedoen is ook mogelijk:
bel daarvoor met CIPO, tel. 364 38

18 (op werkdagen van 10.00 tot 16.00
uur). ledere 20ste deelnemer ontvangt
een gratis taart.

Afgelopen kwartaal draaide de enquéte
rond het thema “mantelzorg en respijt-
zorg”. De uitkomsten kunt u bekijken
op www.haagseouderen.nl

Rondleiding onder de grond bij voormalige BB in het Rijswijkse park Overvoorde

Restanten uit de

Zondag 12 augustus zijn de Duitse bunkers en de atoombesten-
dige commandopost van de Bescherming Bevolking weer te be-
zichtigen. Een prachtig vakantie-evenement in eigen omgeving.
Midden in de landgoederenzone van de gemeente Rijswijk ligt

het voormalige opleidings- en commandocentrum van de organi-
satie Bescherming Bevolking.

De organisatie Bescherming Bevolking
is in de jaren *50 opgericht omdat de
kans op een derde wereldoorlog heel
regel werd geacht. De vele duizenden
medewerkers van de BB waren opge-
leid om de medemens te beschermen
en te helpen bij de gevolgen van een
oorlog. En deze derde wereldoorlog,
als die uitbrak, zou ook nog eens een
‘atoomoorlog’ Worden, vreesde men.

Om de hoek

Midden tussen het groen van Rijswijk
ligt zo’n plek die ons herinnert aan
deze periode die wij kennen als de
Koude Oorlog. De ruinestraat met

de ingestorte huizen waar de red-
dingswerkers van de BB leerden om
slachtoffers te bevrijden is nog geheel
intact. De stichting Nationale Collectie
Bescherming Bevolking heeft ook de

aanwezige atoombestendige comman-
dopost in beheer. De afgelopen jaren
is met veel geduld deze ondergrondse
commandopost in zijn oorspronkelijke
staat terug gebracht. Nadat u afgedaald
bent langs de trap en U diverse zware
deuren bent gepasseerd, waant U zich
terug in de beklemmende sfeer van de
Koude Oorlog.

Duitse bunkers

Uit de periode van de Duitse bezet-
ting zijn nog een zestal manschappen
bunkers aanwezig. Deze zijn geplaatst
rond de grote bunker waar zeer
gevoelige apparatuur heeft gestaan.
Hier werd geluisterd naar het Engelse
radioverkeer en het telefoonverkeer
afgeluisterd. Een bezoek aan deze
bunkers is deel van de rondleiding.
Regelmatig wordt het complex open-

gesteld om de bezoekers een beeld te
geven van deze bijzondere geschiede-
nis, die zeer goed bewaard is. Deskun-
dige gidsen verzorgen tijdens de open-
stelling interessante rondleidingen. U
krijgt informatie over de organisatie
Bescherming Bevolking. U bekijkt

de imposante technische installaties.
Kortom: u krijgt inzicht in een stukje
geschiedenis die lange tijd de wereld
in zijn greep heeft gehouden. Complex
Overvoorde is uniek in Nederland door
het nog zeer complete en oorspronke-

lijke staat waarin alles zich bevindt en
is te bekijken. Een bezoek zal op u een
bijzondere indruk maken.

12 augustus a.s.

Openstelling zondag 12 augustus a.s.
van 11.00 tot 16.00. Rondleidingen du-
ren ongeveer 60 & 75 minuten . Kosten
zijn 4,- euro per persoon. Adres van
Vredenburchweg 176 te Rijswijk, te
bereiken via de afslag van de Schaap-
weg in Rijswijk. Voor aanvullende
informatie zie de website www.ncbb.nl

In Wassenaars duingebied Meijendel

Wandelen met gidsen

Op zaterdag 11 en zondag 12 augustus zijn er twee IVN wande-
lingen in Wassenaar. Op zaterdag om 10 uur kunt u met de IVN
gidsen in het prachtige duingebied van Meijendel een natuur-
wandeling maken, waarbij vooral aandacht geschonken wordt
aan de bessen en zaden, die al in aantocht zijn. Het wordt een
wandeling over onverharde duinpaden en het vertrek is op de
speelweide tegenover Boerderij Meijendel.

Op zondag wordt een ander duinge-
bied bezocht. Om 14 uur starten de
IVN gidsen de wandeling door het
duingebied Berkheide bij Wassenaarse
slag. Het gebied staat bekend om zijn
nieuwe stuifduinen. Struin met de [VN
gids door een gebied, dat in een nieuwe
ontwikkelingsfase is gebracht door
menselijk ingrijpen. Verzamelen bij de
parkeerplaats voor het Fletcher Hotel
Duinoord aan de Wassenaarseslag no.

26. Dit punt is slecht met openbaar
vervoer te bereiken.

Gewoon komen

De IVN excursies en wandelingen zijn
voor iedereen toegankelijk, zijn gratis
en duren 1% tot 2 uur. Aanmelden is
niet nodig. Informatie bij Rob Meyer
tel. 06 20568114/070 3681400 of

bij Monique van den Broek tel. 070
3858676.

Als het om 50-plussers gaat

Meldt sportactiviteit

Den Haag geeft een speciale Sport- en beweegwijzer voor
55-plussers uit. In deze handige, gratis gids kunnen Haagse
senioren terugvinden welke sport- en beweegactiviteiten er
voor hen zijn in de stad. Komend najaar verschijnt de volgende,
geactualiseerde editie van deze gids. Hebt u een geschikte
activiteit? Meldt deze dan nog snel aan voor 15 augustus 2012.

In beweging blijven is goed voor de
gezondheid, maar is bovenal leuk. Het
biedt de mogelijkheid nieuwe mensen
te ontmoeten en natuurlijk plezier en
gezelligheid te beleven. De gemeente
Den Haag hecht veel waarde aan de
gezondheid van oudere inwoners.
Daarom investeert de gemeente in
sportmogelijkheden voor 55-plussers.
Met fitplaatsen, speciale begeleiding,
een consulent Sport en bewegen voor

ouderen, kortingen met de Ooievaars-
pas én de gratis Sport- en beweegwij-
zer 55+,

Aanmelden

Organisaties wordt gevraagd hun acti-
viteiten voor 55-plussers z.s.m. aan te
melden bij het Centraal Informatiepunt
Ouderen (CIPO). Aanmelden kan via
e-mail: info@haagseouderen.nl of per
telefoon (070) 364 38 18.

HOORT IM DE MODERME
SAMEMLEVING. .

DIETSE DROLLEBHER WEET

MNO& STEEDS MIET HOE HET

- Wilt U 2o goed zijn uw
peuk te dl-mr'll'll'll de
daartee bestemde
_Iud:nhtll?

- Ho-ho-hel Druk mij aan je lippen als je
dat wenst, maor behandel me niet alz 'n
stroatmadelief door mij als oud vuil op
't ploveisel achter te laten. .

L OHEL ':l'
W B LF
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Chesterfield
3+2 zits

van 3490,- nu

€2290,-

in verschillende Eleuren leder!

GRATIS parkeren
voor de deur!

Grote opruiming met zeer hoge kortingen!

Kom kijken in onze
mooie showroont,

de koffie staal klaar!

Bel voor een
brochure
of meer
informatie

Seniorenhulp Nederland

Meer dan alléeen verhuizen. .. 010 888 22 15

Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg
identick ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geinstalleerd.

Bij ontruimingen werken we met een garantie:

de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de
woningbouwmaatschappij of makelaar.

Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming

via diverse stichtingen

Seniorenverhuizingen | Woningontruimingen
/ www.seniorenhulp.com | info@scniorcnhulp.com

VEEGSCHOON OPLEVEREN
www.woningontruimen.nl
0 inboedels en woningontruimen
i KEES TALEN . antiek - koperwerk
¥ o KOOPT ALLES - modern - boek/CD/DVD
- « vrijblijvende prijsopgaaf  klokken e schilderijen -

[ antieke meubelen [tbibe . : [ antieke kiokken
CLLLLIREEN « gratis taxatie - kristal glaswerken B —
£y www.keestalen.nl ﬂ

[rooee . 06 53 62 19 62 - 070 323 82 60
Margaretha v Hennebergweg 63 « 2551 BD DEN HAAG

R DE HAAGSE REGIO

VIS

CEﬁTRALE H.T.M.C. EEN BEGRIP IN DE HAAGSE REGIO SINDS 1987.

OMERARTETNDEMAANDENUNT DT ENTAUGUSTUS
T/M(8PERSTE[67:00

Wij verzorgen al meerdere jaren het vervoer door geheel Nederland. Uiteraard verzorgen wij ook
al uw vervoer naar o.a.: Ziekenhuizen, Bejaardentehuizen, Fysiotherapeut, Tandarts, Dierenarts en Theater.
Ook als u boodschappen wilt doen staan wij voor u klaar en helpen u graag een handje.
Heeft u een inklapbare rolstoel of rollator deze nemen wij graag voor u mee.

Wilt u een GRATIS seniorenpas voor de
10% korting, kunt u deze aanvragen via:

© 070 - 3907722

ook te vinden op uw smartphone

www.htme.nl - info@htmec.nl

Vreugdenhil Stijlmeubelen

Langestraat 47, ‘s Gravenzande , t.o Grote kerk, tel.: 0174 - 417947, www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Iedere uitvaart uniek.Yarden

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden

Hoe gewoon u zichzelf misschien ook voelt,

u heeft bijzondere wensen. Ook als het om uw uitvaart gaat, of de
uitvaart van uw naasten.

Bij u in de regio Haaglanden kunt u vertrouwen op

de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers.

Yarden Uitvaartzorg Haaglanden
Kamperfoeliestraat 2A te Den Haag

John de Groot Marcus Benjamins

0800 8192
0800 1292

Melding van overlijden:
Algemene informatie:

www.yarden.nl

YARDE IV

ledere uitvaart uniek

)? Yarden uitvaartzorg werkt volgens het keurmerk uitvaartzorg

Haghesteyn

Waldeck Pyrmontkade in Den Haag
o _

Vitaal wonen samen met Staedion

Serviceflat Haghesteyn is bedoeld voor iedereen die zelfstandig wil blijven wonen én
daarbij graag extra service en sociale contacten wenst. Haghesteyn ligtin het Zeehelden-
kwartier in Den Haag, een levendige wijk met veel winkelvoorzieningen. Ook ligt de
serviceflat heel centraal ten opzichte van het centrum van Den Haag en het strand. Wilt u
meer informatie? Kijk dan op www.serviceflathaghesteyn.nl, bel ons via telefoonnummer
(070) 360 43 96 of bezoek de serviceflat aan de Waldeck Pyrmontkade 800 in Den Haag.

Elke woensdagmiddag open
huis van 14.00 tot 16.00 uur.
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Een van mijn eerste jeugdherinneringen was het geluid van straaljagers

Uitkijken voor fietsers
en kinderlokkers

Toen mijn moeder in de zomer van 1945 een huis moest zoeken in Den Haag, waar mijn vader
werk had gekregen, had ze drie adressen, zo’n houten huis in Kijkduin, een huis aan de Ka-
naalweg en een huis in de Vogelwijk. Voor een gezin met vijf jongens was dat huis in Kijkduin
wat aan de krappe kant. Maar vooral was het bezwaar dat je zo ver van scholen woonde en

ook verder geisoleerd.

Het is nu moeilijk voor te stellen dat
Den Haag bij de lijn Leyweg, Thor-
beckelaan ophield, Bohemen bestond
bijna niet, ja het prachtige gebouw
van het Daltonlyceum, dat stond zo’n
beetje in de weilanden. Bus G, wat
nu bus 24 is, had als eindpunt het
Eiberplein.

Ook de Kanaalweg kwam niet in
aanmerking omdat daar een tram liep,
dat leek mijn moeder te gevaarlijk
voor de jongens. Het werd dus de
Vogelwijk. Maar het duurde nog
enkele maanden voordat het huis
betrokken kon worden. Eerst moest

er overal glas in gezet worden. Dat
was toen tuindersglas. Een goedkoop
soort, dun en als je er doorheen kijkt
zie je oneffenheden. Ook werden
raamspijlen uit het midden geplaatst
als er niet de juiste maat glas was, dan
maar aanpassen aan wat er wel was.
Tot een jaar of tien geleden zag je nog
wel van dat soort “uit het midden”
kozijnen.

Naweeén oorlog

Eind 1945 was het zo ver en kon het
gezin van Franeker naar Den Haag
verhuizen. Ik was tien maanden oud,

-Het geluid van straaljagers maakte een beetje angstig en het kon knallen,
als ze door de geluidsbarriére gingen. -

dus aan mij is het voorbij gegaan.
Mijn vroege herinneringen waren
aan de duinen, waar je absoluut niet
buiten de paden moest komen omdat
daar nog munitie kon liggen. Ik heb
mij daar als kind wel aan gehouden,
maar mijn vriend was een durfal en
wilde de bunkers in, ik probeerde
een compromis te vinden tussen de
indruk wekken dat ik wilde en er wel
buiten blijven. Trouwens vroeger
was het toch al niet de bedoeling op
gemeentegroen te komen. Overal
stonden hekken en je was toch wel
heel ondeugend als je dat gras betrad.
Wat dat betreft is het toch een verbe-
tering dat je nu meer plezier hebt van
dat groen.

Zo vlak aan zee wonen maakte dat je
veel vliegtuigbewegingen ziet.
Vliegtuigen die langs de kust naar
Vliegkamp Valkenburg of Ypenburg

vlogen of oefenden. Een van mijn eer-

ste jeugdherinneringen was het geluid
van straaljagers, ik vond dat angstig.
Maar wat wil je de dreiging van oor-
log hing nog boven je leven, en hoe
klein je ook was, op de een of andere
manier pikte je toch de verhalen van
volwassenen op.

De bosjes in

Waar ik mij nu over verbaas, is de
vrijheid die je als kind had. Je kon na
school eigenlijk je gang gaan, als je

¥

- Wiopen op g sp,
Op de achte

maar om zes uur thuis was. Maar ja,
er waren toen minder fietsers, want
dat was wel het grootste gevaar, door
een fiets aangereden te worden. Ook
werd er wel eens gesproken over
kinderlokkers, maar dat was toch
meer spannend griezelen dan dat het
een bedreiging was. Ik heb er wel een
ervaring mee. Op een middag, ik zal
zeven zijn geweest, ging ik uit school
bij een vriendje op de Godetiaweg
spelen. We liepen door de Bosjes van
Pex, iets wat hij niet mocht van zijn
ouders, ik had er thuis nooit iets over
gehoord. We werden aangesproken

door een man. Mijn vriendje werd be-

tast, ik holde weg en stond even later
op de Daal en Bergse laan van schrik
te huilen. Een fietser kwam langs en
sprak mij aan. Hij ging met mij mee
de Bosjes in.

Daar liep mijn vriendje, de man was
weg. En nu komt het rare (en ook wel
begrijpelijke), mijn vriendje wilde
niet dat ik bij hem thuis zou vertellen
wat er was gebeurd, want dan zou hij
op zijn kop krijgen dat hij door de
Bosjes van Pex was gelopen. Toen

ik thuis kwam heb ik het natuurlijk
wel verteld, de volgende dag kwam
de zedenpolitie met fotoboeken, of
ik de man kon aanwijzen. Maar dat
lukte mij niet. Mijn ouders gingen er

eelplaats in de Bos
"grond de huizen g

Yes van Pex, ronq 1950,
an de Sportlaan, .

gelukkig heel ontspannen mee om, ik
heb er niets aan over gehouden. Een
paar jaar later zei mijn moeder dat ik
niet meer naar een bepaalde winkel
in de Zonnebloemstraat moest gaan
omdat die man rare spelletjes deed
met kinderen. Wat het rare was werd
er niet bijgezegd, maar de medede-
ling was voldoende om sindsdien
met nieuwsgierigheid naar de etalage
te kijken (en er niet meer binnen te
gaan).

Overigens, dat voorval in de Bosjes
van Pex ben ik jaren lang helemaal
vergeten. Pas toen ik dertig jaar later
in de Justitiesfeer werkte, kwamen
de herinneringen weer boven, maar
meer omdat ik het kon gebruiken in
mijn werk. Dat vriendje is niet lang
na de gebeurtenis verhuisd en ook
van school gegaan. Zijn achternaam
weet ik niet. En omdat de leerlingen-
administratie van mijn lagere school
door brand verloren is gegaan, is

die naam ook niet meer te traceren.
Anders had ik wel eens een poging
ondernomen hem te zoeken om eens
zijn kant van het verhaal te horen.

Willem Ruitenberg
w.r.ruitenberg@planet.nl

Zandbhak

Terwijl de zon de ochtendnevel deed verdampen lag de cam-
ping er vredig bij. Met het naseizoen was er een weldadige
rust over het terrein neergedaald. De stoelen voor de tent,
een grote mok dampende koffie binnen handbereik, dit was
wat men bedoelt met “dolce far niente”.

In de grote zandbak schuins voor
ons had een blond knulletje van

een jaar of vijf het rijk alleen en zat
vol overgave te spelen. In een hoek
schepte hij met zijn handen een rode
plastic kiepauto vol en reed deze
over de omlijstende balk naar de
andere hoek waar de lading zand
werd gestort. Met een “vroemmm,
vroemmm” maakte hij duidelijk dat
het hier om zwaar materieel ging.
Een jongetje van dezelfde leeftijd
naderde de zandbak, schepje in de
hand, en bleef viak voor de rand
staan. Hij keek een poosje naar de
activiteiten in de bak en zei toen

“mijn vader zegt dat ik hier moet
spelen”.Het blonde joch gaf met een
kort knikje van zijn hoofd te kennen
dat hij hem had gehoord maar hij
onderbrak de zoveelste rit van zijn
zandauto niet. Waarom zou hij, de
zandbak was immers groot genoeg.
Deze nonchalante reactie beviel de
nieuwkomer niet en terwijl hij on-
zeker aan zijn groene bloesje plukte
zette hij zijn eerdere mededeling
kracht bij met “mijn vader is heel
sterk”. Volgens de oerwetten moest
de blonde nu stellen dat zijn vader
nog veel sterker was, waarop het de
beurt van de groene zou zijn om daar

weer overheen te gaan. De sterkte
van de vaders zou met krachtige
voorbeelden worden gestaafd en als
tenslotte woorden tekort schoten zou
het duw- en trekwerk beginnen. Zo
gaat dat bij jongetjes, zo gaat dat bij
grote mensen, zo ontstaan oorlogen.
Maar niet op deze vredige zonnige
ochtend in de zandbak want het
gesprek nam een onverwachte wen-
ding. “Mijn vader is in de hemel”
zei de blonde rustig terwijl hij met
een knik van zijn hoofd globaal de
richting aangaf zonder zijn zand-
transport te onderbreken. Zijn stem
klonk zo zeker en overtuigend dat de
groene als vanzelf omhoog keek.

Hij had duidelijk een probleem, een
sterke vader is één ding, maar wat
moet je met een vader die ergens
hoog in de hemel zit. Je zag hem
denken en hij probeerde een uitweg.

Ombhoog kijkend zei hij: “maar ik zie
niks”. “Nee, maar mijn vader ziet
alles en hij past op mij”. “Ziet hij
het ook als wij ruzie maken?” “Ja,
natuurlijk”.

De groene wist zich verslagen en
vroeg deemoedig: "mag ik van jouw
vader wel met je spelen?”. “Ja hoor,
kom maar”. En zo schepte even later

de groene de auto van de blonde vol
en gingen beiden volledig op in hun
spel. Een potentieel conflict was in
de kiem gesmoord.
Hartverwarmend, maar de koffie
was inmiddels koud geworden.

Leo Meershoek (85)
Imeershoek@ziggo.nl










































