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Een passend

afscheid,

een dierbare

herinnering

Nou, zoiets verzin je niet. Dat 

treft je, als een virus. Laat 

ik eerst even vertellen dat 

ik niet uit een echt onmuzi-

kaal nest kwam. Mijn vader 

speelde van jongs af aan 

mondorgel, en beslist niet on-

verdienstelijk, en mijn moeder 

zong als meisje tot aan haar 

huwelijk in een koor, en had 

ook best een aardige stem, 

doch gebruikte ze hem alleen 

in de keuken bij de vaatwas.

Zelf ben ik geboren in juli 1932 en 

woonde met mijn ouders vanaf 1938 

in de Haagse Pretoriusstraat, vlak 

naast een beroepsaccordeonist. Als 

deze man zat te spelen, dan zat ik met 

mijn oor tegen de muur mee te luis-

teren. Er woonden trouwens diverse 

accordeonspelers in deze straat in 

Transvaal-Noord.

Omgekeerde koekblikken

Ik was zeven jaar oud toen in 1940 de 

oorlog uitbrak. De radio stond bij ons 

altijd de gehele dag aan en ik kon de 

liedjes van de toen populaire orkesten 

en bands al vroeg meezingen. Toen de 

oorlog in 1945 was afgelopen, was ik 

twaalf jaar oud en kwam het muzie-

kleven alweer snel op volle gang. De 

ondergedoken radio’s kwamen weer 

voor de dag, er kwamen weer draaior-

gels door de straten en de platenzaken 

gingen ook weer verkopen. Dus wie 

nog een koffergrammofoon bezat, 

kocht weer plaatjes van de sterren van 

toen.

Kadee

Met diverse vriendjes uit de straat 

gingen wij ook weer muziek maken. 

De een had nog een mondorgeltje, de 

ander mocht de gitaar of mandoline 

van zijn vader gebruiken en op de om-

gekeerde koekblikken kon je lekker 

drummen. Maar ik had helaas niets. Ik 

kon wel liedjes meezingen. De accor-

deon bleef mijn favoriet, maar helaas, 

die had ik niet.

In de Boekhorststraat was een accor-

deonzaak gekomen van John Kadee 

en daar kon ik nooit zomaar voorbij 

lopen: de een was nog mooier dan de 

ander. Totdat ik op mijn veertiende 

verjaardag met mijn grootvader even 

mee moest om een boodschap te 

gaan doen. Ik vroeg nog wat er ging 

gebeuren. Hij zei alleen maar: “Dat 

zie je nog wel.” Wij liepen richting 

de Boekhorststraat en liepen langs 

de winkel van Kadee. Ik zei tegen 

mijn opa dat we even moesten kijken. 

We stonden stil voor het raam. In de 

winkel stond de baas. Hij knikte naar 

mijn grootvader.

Paardenhoofdstel

Op de toonbank stond een heel leuk 

klavier-accordeonnetje met 32 bassen. 

“Hoe vind jij deze accordeon?”, vroeg 

mijn grootvader aan mij. Terwijl mijn 

ogen natuurlijk voldoende vertelden, 

zei ik: “U gaat toch niet vertellen dat 

ik hem van u mag hebben?” “Nou, 

dat wilde ik je eigenlijk wel vertellen, 

mits je hem mooi vindt”, sprak mijn 

opa. Hij vroeg de verkoper er wel een 

koffertje om te doen. Lieve mensen, 

wat was ik gelukkig.

Thuisgekomen ging ik direct aan de 

slag. Ik deed hem om en begon het 

zaakje uit te proberen. Alleen op de 

klavierkant kreeg ik langzaamaan 

een stukje melodie. Tegen vijf uur ‘s 

middags speelde ik op het klavier toch 

met één vinger Er Hangt Een Paarden-

hoofdstel Aan De Muur.

Linkshandig

‘s Avonds ging ik naar de buurman 

en zei: “Henk, kom eens kijken. Ik 

heb een accordeon gekregen en ik 

kan ook al wat spelen.” Henk kwam 

en luisterde. “Heel leuk, joh, wat je 

al kan. Alleen heb je de accordeon 

op zijn kop hangen.” Ik ben namelijk 

linkshandig.

“Mevrouw Kanitz”, zei hij tegen 

mijn moeder, “het is zonde als je 

hem zo maar laat aanmodderen”. 

Henk vervolgde: “Hij moet zeker les 

hebben. Ik kan hem niet helpen, want 

ik speel knopaccordeon en dit is een 

pianoklavier. Daar ben ik helemaal 

niet op thuis, maar volgens mij is hij 

muzikaal best goed.”

Karel Kanitz

Ocarinalaan 250

2287 RH Rijswijk (Z-H)

070-3650195

‘Accordeon spelen... Hoe verzin je het?’
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Mijn eerste grote liefde, toen ik 15 jaar was.

In- en verkoop inboedels. Antiek, klokken,
schilderijen, boeken cd’s, dvd’s enz.

Bij verhuizing of overlijden, veegschoon opgeleverd. 

Margaretha van Hennebergweg 63
06-53621962 / 070-3238260
WWW.KEESTALEN.NL

KEES TALEN
WONINGONTRUIMING

sinds 1953

MAANDAG,VRIJDAG + ZATERDAG OPEN

klassiek en 
modern in 
uw inter-

ieurkleuren 
lampekap 

naar keuzen

www.style-
palazzo.com

ca. 73 tafel- en
staande lampen

naar de pro-
porties volgens
Leonardo da

Vinci.
Ontwerper

Bernard C.M.
de Valk
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De Maand van de Vitaliteit
sluit af op 28-10. Gemeente Den Haag 

nodigt alle initiatiefnemers uit de
community tegen eenzaamheid te 

vormen. Meer informatie via
info@maandvandevitaliteit.nl



Achteruitdenken

Het is niet van vandaag of gisteren 

dat mijn gedachten teruggaan naar 

voorbije dingen. Al had ik in mijn 

kinderjaren nog maar weinig verleden, 

wat ik me in die tijd herinneren kon, 

hield me ook toen al dikwijls bezig. 

‘Achteruitdenken’ noemde ik dat 

denkspelletje. Lang daarna kwam ik 

aan de weet dat mijn geheugentraining 

van toen ‘mijmeren’ heet. Mijmeren, 

een prachtig woord. De zachte glans 

van oude dingen ligt er als het ware 

overheen. Misschien komt het van het 

woord ‘memorie’ - mijmeren lijkt daar 

al een beetje doorheen te schemeren. 

Tussen mijn achteruitdenken van 

toen en het mijmeren van nu ligt een 

mensenleeftijd: de mijne.

Achteruitdenken was een bezigheid 

die me toen zeer bekoorde. Eigenlijk 

is bezigheid niet de juiste bewoording. 

Het had veel meer weg van niksen, 

maar ook die aanduiding levert een 

vertekend beeld op. Ik mocht dan 

tijdens het achteruitdenken ogen-

schijnlijk volledig passief zijn, niets 

was minder waar: ondertussen draaide 

onder mijn schedeldakje alles op volle 

toeren en was mijn denkmachientje 

almaar bezig met allerlei naar mijn 

mening gewichtige zaken.

Nu, terwijl ik dit schrijf, realiseer ik 

me dat die soms hinderlijke gewoonte 

altijd aan me is blijven kleven. Zo 

vreemd was het dus niet toen ik een 

aantal jaren geleden plotseling de 

aanvechting kreeg een boek te gaan 

schrijven over mijn kindertijd...

Ik?! Een boek schrijven?! Oei! Ik 

schrok er zelf van. Ach, die opwelling 

- wat heeft me bezield? En de twijfel 

die me toen bekroop. ‘Jij? Denk je 

dan dat jij dat kunt?’, fluisterde een 
innerlijke stem. Wankelmoedigheid 

overmande me. Gelukkig begon 

die bemoeial ook te twijfelen, want 

meteen gaf hij zichzelf antwoord: 

‘Och, waarom ook eigenlijk niet? 

Tegenwoordig schrijft elke Bekende 

Nederlander boeken en waarom zou 

een doorsnee-ónbekende Nederlander 

als jij dat dan niet kunnen?’ Het was 

een voor de hand liggende vraag en 

een stimulans om aan de slag te gaan. 

Ik vatte moed, pakte pen en papier en 

maakte een beginnetje.

Mijn verhaal staat nu, verstopt in een 

multomap, op een plank te ‘rijpen’. 

Het gaat over de eerste tien jaren van 

mijn bestaan, dat wil zeggen: het 

tijdvak 1938 tot plusminus 1948.

Ik heb niet de moeite genomen om een 

uitgever te interesseren. Waarom zou 

ik? De wereld heeft al genoeg breed-

sprakige babbelaars die opschrijven 

wat ze zeggen in plaats van wat ze 

denken.

Het eerste deel van mijn ‘memoires’ 

staat nu dus zomaar wat te staan op die 

plank, maar binnenkort breng ik een 

en ander aan het licht. Ik ben voorne-

mens de lezers van De Oud-Hagenaar 

in vervoering te brengen met wat er zo 

al in die map staat en eruit wil.

Grootvader leest voor - nou, dát 

belooft wat!

C.A.M. Munier

maydaymayday@casema.nl

Bestemming boekjes

In een oude doos met papieren van 

mijn al in 1996 overleden moeder, 

kwam ik ook wat oude papieren tegen 

van ‘Coöperatie de Volharding’.

Ik herinner uit mijn kinderjaren (ik 

ben nu 80 jaar) dat we hele afstanden 

liepen om boodschappen te doen bij 

de coöperatie.

Onder andere van de Apeldoornselaan 

- waar we woonden - naar de hoek van 

de Escamplaan en de Tienhovensel-

aan, waar een coöperatieve brood- en 

kruidenierswinkel was. Zelfs antraciet 

bestelden we via ‘de Volharding’, 

herinner ik me.

Ook de polikliniek of ziekenhuis aan 

de Gedempte Burgwal was bekend 

terrein voor ons. En uiteraard de 

Uitvaartvereniging.

Wellicht dat u nog een bestemming 

weet voor deze twee oude boekjes en 

een jubileumlepel van de Volharding, 

voordat ze in het ongerede raken.

A. de Jong

Nieuwersluisstraat 169

2546 RV Den Haag

oma-ank@casema.nl

Foto’s Ds. H.J. Drostschool

Ik zoek foto’s of andere bijzonderhe-

den van interieur en exterieur van de 

Ds. H.J. Drostschool aan de Nieuwe 

Schoolstraat in Den Haag, van voor de 

sloop en van de jaren 60 en 70.

Wie heeft hier het een en ander van? 

Graag hoor ik van u.

Susan Hofman

s.hofman1@kpnplanet.nl

Bordje-tik

Bij ons vroeger in Spoorwijk ging het 

bordje-tik iets anders.

Ten eerste ging je in een rijtje staan en 

de eerstvolgende moest de bal vangen 

en afgooien als er raak was gegooid.

Ten tweede: wij mikten op een straat-

naambordje en dat het liefst op een 

blinde muur.

Een ander spel was brievenverstop-

pertje. Een briefje met een aanwijzing 

werd ergens verstopt en een vorig 

briefje gaf een aanwijzing waar het 

volgende briefje gezocht moest 

worden. Aan het einde natuurlijk de 

verstoppers van de briefjes proberen te 

vinden zoals bij normaal verstoppertje.

Paul van den Bos

paulus53@gmail.com
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Na 7 jaar is er een eind gekomen aan de intensieve samenwerking tussen Frans Hoynck van 

Papendrecht, de hoofdredacteur van het eerste uur, en De Oud-Hagenaar. Dat De Oud-Hage-

naar zo populair in de stad en omgeving is geworden, is in grote mate te danken aan zijn inzet 

en de wijze waarop hij de kwaliteit van ons blad heeft vormgegeven. Frans blijft actief: hij 

zal voor een ander magazine gaan werken. Wij zijn in afwachting van wat het gaat worden en 

wensen hem daarbij veel succes.

De nieuwe hoofdredacteur is per 1 

oktober begonnen. Ivar Lingen. Een 

jonge journalist die ervaring heeft met 

radio en het schrijven voor o.a. De 

Posthoorn en het Leidsch Dagblad. Met 

zijn komst is de continuïteit van De 

Oud-Hagenaar weer zeker gesteld. Wij 

wensen hem veel succes en wij hopen 

dat u hem weer van veel ingezonden 

stukjes en foto’s zult voorzien. ‘De 

Oud-Hagenaar, een krant vóór Hage-

naars en dóór Hagenaars’. Dat is ons 

motto.

Constant Martini

Uitgever FRT B.V.

OPROEPJES EN BRIEVEN
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor 

de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. Schrijf aan  oproepjes@deoud-hagenaar.email of  brieven@deoud-hagenaar.email  

Heeft u geen PC of internet, vraag dan of iemand het voor u doet!
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Uw krant is elke twee weken in een oplage van ten 

minste 79.000 exemplaren gratis te krijgen, op circa 

360 distributiepunten in Den Haag, Zoetermeer, 

Westland, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Was-

senaar. Voor 54,90 euro per jaargang kunt u de krant 

thuis ontvangen per post, in Nederland. In andere 

landen van de EU voor 75 euro; daarbuiten voor 95 

euro. Het voordeligste is het om de krant binnen twee 

weken na verschijning gratis als PDF te downloaden 

via de website: www.deoud-hagenaar.nl

Hoofdredacteur

Ivar Lingen

redactie@deoud-hagenaar.email

Vaste auteurs 

Julius Pasgeld

Hans Roodenburg

Onafhankelijk en betrokken
De Oud-Hagenaar is een ideële non-commerci-

ele krant, zonder enige binding met de overheid 

of een organisatie. Alle kosten worden gedekt 

door de verkoop van advertenties. De lezers en 

schrijvers die artikelen en foto’s aanleveren zijn 

onbezoldigd. De ingezonden artikelen zullen ook 

gebruikt worden op de website en sociale media 

die aan De Oud-Hagenaar ter beschikking staan. 

Hergebruik van de artikelen en foto’s is aan de 

uitgever. Voor de vaste columnisten geldt een 

andere regeling.

Uitgever

Constant Martini

martini@deoud-hagenaar.email

Administratie 

Kim Olsthoorn

kim@deoud-hagenaar.email

Telefoon: 070-4275097

Jan Vos jr.

boekhouding@deoud-hagenaar.email

Advertentieverkoop

Irene Schaddelee - Pesch

adverteren@deoud-hagenaar.email

Telefoon: 06-23700323

Vormgeving 

Ron Baas e.a.

Reclamestudio Baasimmedia

Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoon: 0180-322305

www.baasimmedia.nl

Agenda Pulchri

Koffieconcert
The Parisian chambers. Telemann, 
Rameau, Marais. Musici: María 
Florencia Gómez Ovejero (barokfluit) 
Anna Lester (barokviool) Alon Portal 
(viola da gamba), Mariano Boglioli 
(klavecimbel), Vera Plosila (traverso), 
Koske Nozaki (blokfluit) Balázs Tóth 
(theorbe), Salomé Gasselin (viola da 
gamba) en Mariano Boglioli (klave-
cimbel).

Zondag 11 oktober in de Louis XV-
zaal.
Aanvang: 12.00 uur. Zaal open: 11.30 
uur met koffie en lekkers. Toegang le-
den: 5,00 euro. Niet-leden: 8,50 euro.
Reserveren is niet nodig, want vol is 
vol.

Hofvijversalon in Pulchri
Mr. Hans Slingerland van Bemmelen.
‘Kunst(politiek) in het Derde Rijk’.

Donderdag 15 oktober in de Louis 
XV-zaal.
Aanvang: 17.30 uur. Inloop: 17.00 uur.
Toegang gratis voor: leden van 
Vrienden van de Hofvijver en leden 
van Pulchri op vertoon van geldige 
Pulchri-pas. Introducés en niet-leden: 
5,00 euro. Drankjes voor eigen 
rekening.

Sterren op het Doek: finale
Twee Pulchri-kunstenaars, Marko 
Klomp en Anja Jager werden voor 
dit laatste seizoen opnieuw uitgeno-
digd; zij zitten in de bijzondere finale 
van het programma Sterren op het 
Doek. Marko Klomp won in 2012 
een aflevering met zijn portret van 
Jeroen Krabbé en Anja Jager won in 
2010 met haar portret van Marc-
Marie Huijbregts. De derde finalist is 
Diederick Kraaijeveld, wiens vader al 
jaren kunstlievend lid is van Pulchri. 
Diederick won in 2008 met zijn portret 
van Wendy van Dijk. De finale van 
Sterren op het Doek wordt uitgezon-
den op donderdag 22 oktober, 20.25 
uur op NPO 2.

Pulchri Live Jazz
De blaadjes vallen van de bomen, het 
wordt kouder en vroeg donker. Tijd 
voor wat hartverwarmende muziek...
Kom daarom op 23 oktober naar de 
sociëteit. Daar treden Erik Doelman, 
Joost Kesselaar, Alex Milo, Ofer 
Landsberg en Gary Kavanagh - res-
pectievelijk piano, drums, bas, gitaar 
en trompet - voor u op!

Vrijdag 23 oktober in de sociëteit.
Entree is gratis voor leden en i.v.m. de 
voorafgaande Borrel & Praat mogen 
introducees deze keer ook gratis naar 
binnen.



Henri was van huis uit een tekenaar. 

Hij studeerde aan de Academie voor 

Beeldende Kunst in Rotterdam. Na het 

afmaken van zijn studie, in mei 1900, 

geeft hij zich uit als kunst- en decora-

tieschilder. Via een bekende komt hij 

in aanrakinJ met de fRtRJra¿e� 1a ]ijn 
verhuizing naar Tilburg opent Henri 

daar met zijn Belgische vriend Pierre 

3aul Yan WulYen een fRtRJra¿sch 
atelier. Het wordt geen succes. In 1906 

sluit Henri de zaak - zijn vriend is dan 

al vertrokken naar de Verenigde Staten 

van Amerika - en verhuist hij weer 

terug naar zijn ouders in Rotterdam.

Medio 1907 probeert Henri het op-

nieuw. Met kunstschilder Gerard Krol 

start hij een fRtRJra¿sch atelier Rnder 
het motto ‘atelier voor moderne kunst-

fRtRJra¿e’� ,n ���� kRmen de eerste 
opdrachten binnen voor het maken 

SRrtretfRtR’s Yan Eekende acteurs� ,n 
1909 exposeert Henri werken op een 

internationale fototentoonstelling in 

het Duitse Dresden. In 1910 trekt hij 

door België, waar hij in steden talloze 

straatbeelden en gebouwen fotogra-

¿sch YastleJt� +ij leJt ]ich RRk tRe RS 
tRSRJra¿sche fRtRJra¿e�

In oktober 1916 trekt hij naar de Zee-

straat 65 in Den Haag. Beneden heeft 

hij zijn atelier, boven woont hij met 

zijn vrouw Corry Alban, zijn dochter 

Lisette en zoon Hans. In juni 1919 

scheiden Henri en Corry. De kinderen 

blijven bij hun vader. Twee maanden 

later hertrouwt Henri met Jo Melis.

In Den Haag pakt Henri de zaken 

groots aan. Hij laat zijn atelier ver-

bouwen door architect Jan Wils en 

kunstenaar Vilmos Huszar (voor de 

kleursetting), leden van De Stijl. Hij 

krijgt een licentie voor het Duitse ‘Er-

ZinR druckYerfahren’� een hRRJZaar-
dige drukmethode voor kunstfotogra-

¿e� +enri Jaat RRk aan de slaJ met het 

]RJenRemde µdriekleurenSrRcede’� 
Henri richt de Haagse Schetsclub op.

In 1939 krijgt Henri een lichte be-

roerte; het begin van zijn einde. Op 1 

juli 1942 wordt het atelier gesloten en 

opgeheven. Henri en Jo verhuizen naar 

de Stevinstraat in Scheveningen, maar 

moet daar een paar maanden later op 

last van de Duitse bezetter verdwij-

nen. De Atlantikwall moet aangelegd 

worden. Ze gaan in Goirle wonen. 

Daar gaat Henri ook weer schilderen. 

Zoon Hans is dan al overleden aan 

hersenvliesontsteking. Dochter Lisette 

sterft kort na de oorlog aan polio. Jo 

overleeft haar man met 30 jaar. In 

���� RYerlijdt ]ij�

Experimenteren

+enri Eeheerste de fRtRJra¿sche 
technieken die al bestonden of zich 

ontwikkelden. Hij was altijd op zoek 

naar iets nieuws. Experimenteren met 

afdrukken op talloze materialen was 

zijn lust en leven. Hij gebruikte ook 

meerdere Yerschillende camera’s en - 
later - invalshoeken. Zo fotografeerde 

hij vanuit vogelperspectief of met 

schaduweffecten.

Zijn kennis van de moderne kunst 

werd alom geroemd (hij sloot in zijn 

fRtRJra¿sch Zerk nauZ aan Eij de 
kunststromingen die zich ontwik-

kelden), net als zijn werklust en 

enthousiasme. Berssenbrugge was een 

autodidact. Hij raakte in de ban van de 

fRtRJra¿e tRen hij in een dRnkere ka-

mer het ontwikkelproces van een pas 

genomen foto, en het resultaat ervan, 

met eigen ogen zag.

=ijn YRRrnaamste µtak Yan sSRrt’ Zas 
de SRrtretfRtRJra¿e� 6traatEeelden, 
gebouwen en landschappen behoorden 

ook tot zijn repertoire net als dansfo-

tR’s� +ij ]aJ ]ich]elf als een µREjectief 
reJistrerend fRtRJraaf’� 7Rt ���� deed 

Henri niets aan zijn negatieven, daarna 

Zerkte hij ]e Zel µEij’ YRRrdat hij de 
opname afdrukte.

Berssenbrugge zorgde ervoor dat hij 

voortdurend in het nieuws was. Hij 

zond zijn werk overal en nergens 

heen. Hij stond vrijwel wekelijks in 

de krant of in een blad, nationaal dan 

wel internationaal. Hij nam deel aan 

talloze tentoonstellingen in binnen- en 

buitenland en kreeg handenvol prijzen 

YRRr ]ijn Zerk� =ijn µS�r�’ Zas uitste-

kend verzorgd.

Bij kenners, met name in de fotowe-

reld, is Henri bekend. Bij het grote 

publiek niet meer. Wellicht komt daar 

verandering in, nu het naambord van 

zijn Haagse atelier is opgedoken in 

een schuur in Voorburg. Dat zit zo. 

Vincent Derksen kocht een jaar gele-

den een woning aan het Oosteinde in 

Voorburg. Deze zomer was hij er aan 

toe om eens wat oude spullen uit de 

schuur te gaan wegruimen. Materialen 

van de vorige bewoners.

Achterin zijn schuur vond Vincent een 

aantal einden hout. Planken en nog 

zo wat. In plaats van ze meteen in de 

container te dumpen, had Vincent de 

(lumineuze) ingeving ze eerst eens om 

te draaien. En zo vond hij op een eind 

hout de tekst ‘H. Berssenbrugge, por-

tretfRtRJraaf� 7elefRRn ����� $telier 

JeRSend ��-� uur� =RndaJs JeslRten’�

Gezien het telefoonnummer besefte 

Vincent dat het om een bijzondere ont-

dekking moest gaan. Ergens rond 1915 

kregen mensen met een telefoon in 

Amsterdam al een vijfcijferig nummer. 

De Hofstad volgde enige jaren later. 

.RrtRm� 9incent hield iets in ]ijn han-

den dat in potentie 95 jaar oud was.

Nu kende de vinder H. Berssenbrugge 

niet. Via internet kwam hij er achter 

dat het om een beroemde fotograaf 

ging. Dus zette Vincent zijn vondst op 

Facebook. De meest serieuze reactie 

kwam van Henk Knoester, inwoner 

van Voorburg, raadslid en fervent 

fotograaf. Knoester gaf voor de 

fotovakschool in Den Haag, waar hij 

afstudeerde, zelfs een presentatie over 

Berssenbrugge.

Robert Franken

Vraag is nu hoe de plank in de 

Voorburgse woning verzeild raakte. 

Vincent kocht de woning van ene 

mevrouw Franken. Zij was de weduwe 

van Robert Franken, een Haagse 

kunstschilder. Robert was de zoon van 

Joannes (Jan) Franken, ook een kunst-

schilder en vriend van Berssenbrugge. 

Jan en Henri kwamen elkaar in Tilburg 

tegen. Het verhaal gaat dat ze samen 

schilderijen voor een kerk in de Duitse 

stad Köln hebben gemaakt.

Bekend is dat Henri zijn atelier, toen 

het in 1942 sloot, heeft verkocht. Mo-

gelijk heeft hij toen het gevelbord aan 

Joannes of Robert gegeven. Ter herin-

nering of als aardigheidje. Misschien 

heeft hij het ook wel aan hen verpatst 

voor een symbolisch bedrag, want 

administratief en ¿nancieel Zas het Eij 
Henri een chaos. Zodoende moet het 

in Voorburg verzeild zijn geraakt. En 

zijn vergeten.

Zoektocht

Vincent en Henk zijn nu op zoek naar 

fRtR’s Yan het atelier, inclusief het 
gevelbord. Daarnaast willen ze exact 

uitvogelen hoe het bord in huize-

Franken terecht kwam. Vincent zelf is 

door de hele zoektocht inmiddels in 

de ban geraakt van Berssenbrugge. Hij 

wil het gevelbord niet meer kwijt. In 

plaats daarvan krijgt het een ereplaats 

aan de wand. Tenzij iemand met een 

superbod komt voor de plank. Dan wil 

Vincent naar eigen zeggen wel over-

wegen het van de hand te doen.

Terug naar Zeestraat 65. Daar is nu 

Panorama Mesdag gevestigd. In de 

tijd Yan +enri’s +aaJse YerElijf stRnd 
het pand echter als Zeestraat 65b en 

65c te boek. Zijn atelier annex woning 

was dus rechts van de ingang van 

Panorama Mesdag.

Helaas is het atelier er niet meer. 

Het heeft plaatsgemaakt voor een 

zijvleugel van Panorama Mesdag; de 

museumwinkel annex kantoren. Daar-

bij is de façade grondig onder handen 

genomen. Zodanig dat het atelier niet 

meer te herkennen is. Zelfs geen gaten 

in de muur waar het door Vincent 

ontdekte gevelbord hing. Misschien 

maar goed ook, anders had Vincent 

het zeker nooit gevonden. Dan was 

de plank via een container van een 

bouw- of sloopbedrijf al in het niets 

verdwenen.

Carel Goseling

carelgoseling@hotmail.com

Vondst brengt fotograaf in herinnering
Hij staat te boek als één der groten uit de Nederlandse fotogra-

fie. En dat niet alleen: hij werd mondiaal erkend. Exposeerde 

over de hele planeet. Zijn naam: Bernhard Heinrich Wilhelm 

Berssenbrugge. Beter bekend als Henri Berssenbrugge; Bers 

voor intimi. Geboren op 13 september 1873 in Rotterdam. Op 4 

mei 1959 gestorven in Goirle. De meest creatieve periode van 

zijn leven bracht hij echter door aan de Haagse Zeestraat. Re-

cent werd het naambord op zijn atelier aldaar teruggevonden in 

een Voorburgse schuur. Henri Berssenbrugge herleeft.

De Oud-Hagenaar - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 13 oktober 2015 pagina 3

Typerend werk van de fotograaf. Foto: Henri Berssenbrugge

Leven in de Haagse Zeestraat, vanuit een woning gezien. Foto: Henri Berssenbrugge

Vincent Derksen met bord. Foto: Henk Knoester
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Volledig verzorgde verhuizingen in héél Nederland: 

 In– én uitpakken van uw bezittingen 

 (De)montage van grote meubels 
 Ophangen van lampen, klokken en schilderijen  

 Af– en aansluiten van uw apparaten 

 Stoffeer– en schilderwerk 
Correcte woningontruiming van uw oude 
woning na uw verhuizing of na een overlijden 

 Netjes en schoon opgeleverd voor een goede overdracht 

 Bruikbare goederen hergebruikt via diverse stichtingen 

 Waardevolle stukken transparant verkocht via erkende veilinghuizen 

www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com | 010 - 888 22 15 
Bel ons voor en uitgebreide brochure of meer informatie 

Bautersemstraat 1, 2518 PC Den Haag

www.henning-uitvaart.nl

Uitvaartverzorging J. Henning anno 1885

is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

070 345 48 10
Dag en nacht bereikbaar

Samen aan 
alles gedacht!
• Opbaren thuis of in uitvaartcentrum naar keuze

• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen

• Wij verzorgen ook uitvaarten van alle 

 (natura)verzekeraars

Snel terecht voor maag- 
en darmonderzoek

DC Klinieken Schiedam

Laan van Bol Es 3

3122 AE Schiedam

schiedam@dcklinieken.nl

U voelt zich niet goed en wilt snel duidelijkheid over de oorzaak van uw

klachten. Na een bezoek aan uw huisarts is besloten om een maag- of

darmonderzoek te doen. Bij DC Klinieken Schiedam en DC Klinieken 

Rotterdam kunt u snel terecht.U wordt behandeld in een kleinschalig 

medisch centrum met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Ook voor 

het Bevolkingsonderzoek Darmkanker kunt u bij DC Klinieken Schiedam 

en DC Klinieken Rotterdam terecht. 

Voor meer informatie of vragen kunt u kijken op onze site: www.dcklinieken.nl.

Of neem contact met ons op via (0800) 231 35 57 (gratis). 

• Korte of zelfs géén wachttijden

• Erkende kwaliteit en veiligheid

•  Volledige vergoeding door zorgverzekeraar*

* met uitzondering van het eigen risico

DC Klinieken Rotterdam

Vasteland 10

3011 BL Rotterdam

rotterdam@dcklinieken.nl

WWW.M A AN DVAN D E V I TA L I T E I T . N L

maand van de vitaliteit
in oktober tal van (gratis) activiteiten!

Komt u ook?

14 okt. Congres: De vitaliteit van vriendschap

15 okt. Loop: Tour de Royaal

20 okt. Granny HipHop Atelier

 

 

    

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

 

  8 dg.  Kerstcruise over roman
sche Rijn  va. € 899,- p.p.  

3 dg.  Kerstmarkt gro�en in Valkenburg  va. € 69,- p.p.  

3 dg.  Oud & Nieuw ‘All-In’ Bonte Wever va. € 299,- p.p.  

 

Voor alle vakantiereizen 

 laatste aanbiedingen 

en gratis folders 

- Reserveren: Bel of Mail -

BTR Kerstspecial   BTR Kerstspecial   5 daagse Kerstreis  

naar Hotel ‘t Trefpunt in het Brabantse Made  
van 23 t/m 27 dec. voor slechts € 378,€ 378,--  p.p.  
Volpension autoreis met een gezellig program-
ma oa. heerlijke kerstdiners en live-muziek. 
Actie: Gratis Actie: Gratis 2 x bus-excursie, dag naar de  
Kerstmarkt in Antwerpen en de 2e kerstdag  
middag naar de klompenmakerij in Dussen. 

Kleine greep uit de vele Kerst & Nieuwjaars reizen  

Weena 745 / Rotterdam / 5 minuten lopen vanaf Rotterdam CS  

www.miniworldrotterdam.com

Miniworld Rotterdam

Leukste Uitje van Zuid-Holland 2012, 2013 én 2015!
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 • www.denhaagdoet.nl

• www.haagseouderen.nl

• www.zeeheldentheater.nl

Vrijwilligers
vacatures

Vrouwelijke 
Taalcoaches
U verzorgt zelfstandig de 2 uur 

durende taalles op een locatie 

bij de vrouwen in de buurt. Het 

lesmateriaal en begeleiding 

ontvangt u van Taal aan Zee. 

Het doel van de lestrajecten is 

om vrouwen uit hun isolement 

te halen.  U werkt met name 

aan taaldoelen uit het dagelijks 

leven zoals naar de dokter gaan 

of met de meester op school 

praten. Staat u open voor an-

dere culturen? Vind u lesgeven 

leuk en bent u minimaal 10 – 

12 maanden beschikbaar? De 

vrouwen kijken uit naar uw 

komst.

Inlichtingen: 

Taal aan Zee, 070 345 60 05, 

info@taalaanzee.nl

E-mail: ineked@rzgs.nl

 

Medewerker 
inloopspreekuur
U kunt nu ongedocumen-

teerde migranten in Den Haag, 

uitgesloten van sociale rechten, 

ondersteunen bij het verkrijgen 

van hun rechten en toekomst-

perspectief. Het Wereldhuis, 

project van Stek, fungeert 

zowel als ontmoetingsplek als 

advies- en kenniscentrum. Om 

het isolement van deze mensen 

te doorbreken worden diverse 

activiteiten georganiseerd. Het 

vergroten van het maatschap-

pelijk draagvlak t.a.v. ongedo-

cumenteerden is een belangrijk 

onderdeel. De wereld is van 

iedereen, niemand is illegaal. 

Voelt u zich geroepen?

Inlichtingen:  

Mpanzu Bamenga, 

 (070)318 16 16 / 06 420 36 

200, dhwereldhuis@stekden-

haag.nl

We ontmoeten hem in de Speelgoed-

beurs aan het Westeinde waar hij bezig 

is met een aantal andere vrijwilligers 

speelgoed te sorteren dat is binnenge-

bracht door goede gevers.

Hoe ben je bij dit project betrokken 

geraakt? “Ik was al sinds mijn pen-

sionering betrokken bij de Vincenti-

usvereniging en later bij de Stichting 

Ozanam die daaruit voortgekomen is. 

Ik hield me daar o.a.  al bezig met het 

project Bakboord, dat ex-gedetineerden 

weer aan een baan probeert te helpen. 

Op een gegeven moment vroegen ze 

aan mij om ook de Speelgoedbeurs 

te coördineren. Het is een mooi en 

‘aaibaar’ project dat zorgt dat kinderen 

waarvan de ouders rond moeten komen 

van een minimum inkomen, toch op 

hun verjaardag en met speciale feest-

dagen mooi en leuk speelgoed kunnen 

uitzoeken.

De Speelgoedbeurs 

Hoe gaat het precies in zijn werk?  “De 

ouders of grootouders komen op of 

in de maand voor de verjaardag met 

(of zonder) hun (klein) kind en de 

Ooievaarspas naar de Speelgoedbeurs 

en mogen dan drie stuks speelgoed 

uitkiezen; een groot stuk speelgoed, 

een kleiner stuk speelgoed en een dvd 

of een boekje. Al het speelgoed wordt 

door veel mensen hier afgegeven. Wij 

maken het schoon en sorteren het. Wat 

stuk is wordt niet in de winkel gezet; 

we willen de kinderen goed en mooi 

speelgoed geven. De reacties zijn vaak 

hartverwarmend. Laatst was er een 

gezin dat binnenkwam en een groot 

zelfgemaakt houten poppenhuis zag 

staan. “Wow”, riepen ze. “Mogen we 

dat ook kiezen?” Of een vader die voor 

zijn zoontje iets kwam uitzoeken en 

steeds maar bleef zeggen: “Wat zal hij 

blij zijn! Wat zal hij blij zijn!” 

De gezinnen weten de Speelgoedbeurs 

vaak te vinden via Stichting Leergeld, 

de Voedselbanken of via de website. 

Ooievaarspashouders ontvangen een 

mailing en basisscholen ontvangen 

informatie.

Komen er ook vluchtelingen in aanmer-

king? “Ja, dat wordt meestal geregeld 

door hun begeleiders. Soms hebben ze 

nog geen Ooievaarspas en dan komt de 

begeleider mee. 

Wordt er genoeg speelgoed gebracht? 

“Mensen weten ons wel te vinden 

gelukkig. We hebben nog wel een 

tekort aan speelgoed voor wat grotere 

kinderen vanaf 10 jaar.  In november 

start de grote actie voor Sinterklaas. 

Daar kunnen we zeker nog speelgoed 

voor gebruiken en ook vrijwilligers die 

helpen met het sorteren en uitgeven van 

speelgoed.”

Project Bakboord 

Jij bent ook betrokken bij Bakboord, 

zei je? “Ja, daar ben ik coach,” knikt 

Aad van Schie. Bakboord Den Haag 

begeleidt ex-gedetineerden bij het 

zoeken naar passend werk. Dat klinkt 

eenvoudig, maar is in de praktijk een 

lastige opgave. “Wij gaan in verschil-

lende huizen van bewaring in Den Haag 

en omgeving op bezoek bij gedetineer-

den die na het uitzitten van hun straf 

willen werken aan een nieuwe toekomst 

met werk en inkomen. Bakboord zoekt 

contact met werkgevers die bereid zijn 

om hen een nieuwe kans te geven. Wij 

koppelen dan een professionele vrijwil-

liger aan een ex-gedetineerde om hem 

of haar te begeleiden. Ik heb zo dit jaar 

zelf al vier van hen weer aan het werk 

gekregen en begeleid. Per jaar worden 

er zo’n 20 tot 30 ex-gedetineerden door 

ons aan het werk geholpen.”

‘t Vrijwilligersleven

Wat deed je voor je vrijwilligerswerk 

ging doen? “Ik was leraar Nederlands 

en daarvoor bestuurssecretaris bij 

een grote organisatie voor mensen 

met een verstandelijke beperking, nu 

IPSE De Bruggen geheten. Toen ik 

stopte met werken op mijn 60e ben 

ik vrijwel direct als vrijwilliger bij de 

Vincentiusvereniging begonnen en 

later bij Stichting Ozanam. Met mijn 

vrijwilligerswerk  hier ben ik zo’n 10 

uur per week bezig. Daarnaast ben ik 

ook (hoofd)redacteur van de buurtkrant 

KonkreetNieuws  van het Regentesse/

Valkenboskwartier en voorzitter van de 

Tafeltennisvereniging HTTV-070.  Ik 

houd gelukkig ook nog tijd over om 

samen met mijn vrouw een dag op de 

kleinkinderen te passen. Ik zit veel ach-

ter de computer, maak nieuwsbrieven 

en doe de coördinatie. Maar ik werk 

bij Bakboord en bij De Speelgoedbeurs 

ook direct met mensen en zie wat het 

voor hen betekent dat deze projecten 

er zijn. 

Ik kan in mijn vrijwilligerswerk op een 

nieuwe manier bijna alles kwijt wat ik 

in mijn werkzame leven geleerd en ge-

daan heb en kom in contact met mensen 

uit een andere wereld. Het is mooi dat 

ik voor hen iets kan betekenen.”

Speelgoedbeurs Den Haag

Westeinde 125a 

tel: 06 290 994 42

info@speelgoedbeursdenhaag.nl

openingstijden:  

ma, di en wo 10.00 tot 12.00

di en do 13.00 tot 15.00

(speelgoed kan gebracht en ook 

bij u thuis opgehaald worden)

‘In mijn vrijwilligerswerk 
kan ik bijna alles kwijt’

De buurtsportcoach

De Buurtsportcoaches zijn momenteel 

actief in de wijken Moerwijk,  Laak-

kwartier en de Schilderswijk. Maarten 

Boot, sportcoach Moerwijk: “ In een 

persoonlijk gesprek bespreken we wat 

de wensen en 

mogelijkhe-

den zijn.  De 

buurtsport-

coach is 

voor alle 

volwassenen 

die meer 

willen gaan 

bewegen en 

is helemaal gratis!”

Geen tijd

De buurtsportcoaches haken aan bij de 

landelijke beweegnorm: ‘dertigminuten-

bewegen’. Oftewel: beweeg tenminste 

vijf dagen per week 30 minuten matig 

tot intensief. Maarten Boot en Jorden 

Opmeer, de buurtsportcoaches in Moer-

wijk, geven aan dat ‘geen tijd’ geen 

excuus is. “Iedereen kan er tijd voor 

maken.”

Bewegen werkt!

“Wij proberen de drempel te verlagen 

door ons aanbod laagdrempe-

lig te houden en door mensen 

te begeleiden. We schetsen de 

mogelijkheden en gaan de eerste 

keer vaak met iemand mee naar 

een activiteit.”

Dat bewegen niet alleen een fysiek ef-

fect heeft blijkt uit het verhaal van een 

79-jarige man uit de wijk. “Hij begon 

met MBvO (Meer Bewegen voor Oude-

ren). Een laagdrempelig beweegaanbod 

voor 55+ers. Daar ontmoet hij anderen 

en doet hij sociale contacten op. Nu wil 

hij ook een taalcursus doen. De ene acti-

viteit leidt dus al snel tot een andere”.

Contactgegevens 

Buurtsportcoaches Moerwijk

Maarten Boot en Jorden Opmeer

Tel: 

06-13229566

Email: 

maarten@buurtsportcoachdenhaag.nl

Website: 

www.buurtsportcoachdenhaag.nl

Aad van Schie (66) is als vrijwilliger coördinator van De Speelgoedbeurs en van Bakboord . Twee 

projecten van de Stichting Ozanam die sinds 2012 projecten op die als doel hebben een bijdrage te 

leveren aan het verlichten van de geestelijke en maatschappelijke noden van inwoners van Den Haag 

en omgeving. Ozanam werft fondsen en bestuurt de projecten Bakboord, Vivaldi en De Speelgoedbeurs. 

Benieuwd naar 

meer vacatures?

www.denhaagcares.nl 

voor dagvacatures

Of kijk op 

www.denhaagdoet.nl 

In het kader van de Maand van de Vitaliteit zetten wij Buurtsportcoach Den Haag in het voetlicht. 

Heeft u jaren niet gesport en u wilt dit weer oppakken maar weet u niet hoe te starten? Bent u 

opzoek naar een leuk en betaalbaar beweegaanbod maar weet u niet waar u dat kunt vinden? De 

buurtsportcoaches hebben een goed overzicht van het beweegaanbod. 
























