
De kappersvakschool aan de 

Noordwal bestaat al een aan-

tal jaren niet meer. Althans 

het gebouw als school, want 

de opleiding als zodanig ver-

huisde naar het Mondriaan. 

Maar Yvonne van Dijk zette op 

de ‘ouwe’ Noordwal in 1979 

de eerste stappen op weg 

naar een kapperscarrière.

Daar heeft ze niet zo lang over hoeven 

nadenken, want vanuit de wieg werd 

ze al met het vak geconfronteerd. 

“Mijn vader had een zaak in Poeldijk, 

mijn opa had ooit een kapperszaak in 

de van Ruijsdaelstraat vlak in de buurt 

van de firma Slotboom. Ik heb zelf 
van jongs af aan altijd kapster willen 

worden, werkte ook al vroeg in de 

zaak van mijn broer in de Stevinstraat 
tegenover het toenmalige postkan-

toor”, begint ze haar verhaal met veel 

enthousiasme.

Yvonne heeft al tien jaar een eigen 

salon in een zorghuis aan de Nieuwen-

damlaan (Woonzorgpark Swaeneste-

ijn). “Een heel fijne omgeving om te 
werken en vooral de mensen waarvoor 

je moet werken”, zegt ze er meteen 

bij, want haar kapsalon is wel een 

bijzondere - want het is gevestigd in 

het woonzorgpark. En dat betekent 

veel dankbare klanten, maar ook wel 

eens klanten die hun afspraak vergeten 

en dan moet Yvonne er achteraan of ze 

zelf even ophalen.

“Ik heb altijd kapster willen worden. 

De opleiding aan de Noordwal was 

een parttime-opleiding. Je had er - na 

de mavo of na de industrieschool - één 

dag in de week les en de rest van de 

week werkte je in de praktijk bij een 

kapperszaak. Eigenlijk was het een 

leerlingstelsel; in dat kader werkte 

ik dus bij mijn broer. Overigens 

had de school een aparte dames- en 

herenopleiding. In de damesopleiding 
moest je ook leren watergolven en 

permanenten, daar moest ook examen 

in gedaan worden. Overigens is de 

herenopleiding niet eenvoudiger, 

omdat die onderdelen er niet in zaten, 

bij de herenopleiding ligt het accent 

meer op het knippen, dat leer je bij de 

damesopleiding niet zo grondig. Het 

herenkappersvak is gewoon anders.”

Dagschool

Omdat het een parttime-opleiding be-

trof, zijn de herinneringen van Yvonne 

van Dijk aan deze tweejarige oplei-

ding redelijk bescheiden. “Ik vond de 
school altijd heel gezellig en aan mijn 

leraar, meneer Van Oosten, bewaar ik 

alleen maar goede herinneringen. Het 

was niet zo’n massale school en je 

ging er per slot van rekening maar één 

dag per week naar toe. In de Prinses 
Mariestraat had je bijvoorbeeld een 

dagschool en in de Falckstraat leerde 

je er ook bij koken. Ik deed de oplei-
ding op maandag, had ook mijn vaste 

modellen, want die moest je zelf orga-

niseren. Overigens kon je de opleiding 

met een mavo-vooropleiding (daar 

vond ik nou echt niets leuks aan!) zo 

volgen, als je zo’n opleiding niet had, 

moest je apart toelatingsexamen doen. 

De modellen gingen ook mee naar 

het centrale examen, dat in Utrecht 

plaatsvond.”

Yvonne van Dijk kijkt nog met veel 

plezier terug naar de tijd aan de 

Noordwal. “Ik wilde er nu eenmaal 
graag heen en ik heb het er leuk 

gehad. Moet je je voorstellen: met z’n 

allen op een rij achter de kaptafels en 

dan ‘s middags theorieles. Dat ging 

over het algemeen over het materi-

aal, dat je gebruikte: de borstels, de 

haarverf, de kennis van de bestand-

delen om kleuren te kunnen mengen 

enzovoorts. Ik heb na deze opleiding 
ook mijn vestigingspapieren nog 

gehaald - een soort middenstandsdi-

ploma - maar dat heb ik eigenlijk voor 

niets gedaan, want die heb je al lang 

niet meer nodig om een eigen zaak te 

kunnen beginnen.”

Robert van Limburg

En terloops voegt ze er nog aan toe: 

“De zaken van Robert van Limburg 

waren in die tijd en begrip in Den 

Haag. Die had heel veel leerlingen op 

de kappersschool. Er was overigens, 

volgens mij, maar één leraar, die het 

herenvak deed en dat was dus de 

nogal populaire ‘meneer’ Van Oosten. 

Het damesvak heb ik er later in de 

praktijk bij geleerd, onder meer in 

een kapperszaak in de Leggelostraat. 

Overigens heeft mijn huidige vriend, 

die ook het kappersvak beheerst, ook 

op deze school gezeten. Ik heb hem 
daar niet ontmoet, want hij is twee 

jaar ouder dan ik. Maar hij zegt daar 

een wereldtijd gehad te hebben; hij zat 

immers in een klas met twee jongens 

en veertig meiden.”

Overigens heeft Yvonne, die haar 

huidige bedrijf Welness genoemd 

heeft, nooit spijt van haar keuze ge-

had. Ook al realiseert zij zich, dat het 

kappersvak best lichamelijk erg zwaar 

is, want je staat natuurlijk de hele 

dag en met name voor de rug is dat 

nogal belastend. “Maar met oudere 

mensen werken bevalt mij prima, het 

is erg dankbaar werk. Ik zou het vak 
zo weer kiezen als ik weer voor die 

keuze zou staan”, onderstreept ze haar 

enthousiasme.

Ton van Rijswijk

avanrijswijk@kpnplanet.nl
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Politiek jaren 50-60 

Om inzicht te verkrijgen in enkele 

aspecten van de Nederlandse politiek 

na de Tweede Wereldoorlog zoek ik 

contact met mensen die Han(neke) de 

Die gekend hebben. Zij werkte in de 

jaren vijftig en zestig van de vorige 

eeuw voor de Tweede Kamer-fractie 

van de toenmalige Christelijk Histo-

rische Unie (CHU). Zelf woonde zij 

in Scheveningen, haar ouders in Den 

Haag. Wie heeft Han de Die gekend?

Richard Bezemer

ric.bezemer@hotmail.com

Eethuis Hollands Glorie 

In de sixties was ik als kamerbewoner 

een van de stamgasten van dit eethuis 

in de Nieuwstraat. Na je werk snel 

naar de Nieuwstraat voor de warme 

hap. Je nam plaats aan een van de 

lange tafels en meldde je bij een van 

de serveersters (o.a. Coby en haar 

zuster). Even later kreeg je het menu 

van de dag geserveerd op een recht-

hoekig bord met vakken (nu noemt 

je dit plateservice). Het toetje werd 

geserveerd nadat het bord was wegge-

haald, dat was tevens het moment van 

afrekenen (vast bedrag). Je kon, als je 

een grote eter was, gratis nog wat bij-

halen, maar dan even met je plate naar 

het uitgifteloket van de keuken. Het 

eethuis werd druk bezocht door jonge 

en oudere kamerbewoners en was 

uitsluitend op werkdagen geopend. 

Kantoorpersoneel, winkelbedienden 

en o.a. personeel van de toenmalige 

Postcheque- en Girodienst (Rijswijk-

seplein), nu ING, waren vaste bezoe-

kers. Laatstgenoemden kwamen soms 

op wisselende tijden, omdat ze eerst 

voor balans moesten zorgen, dat wil 

zeggen dat het verschil tussen de door 

hen verrichtte bij- en afboekingen nul 

moest zijn. De vaste klanten leerden 

elkaar kennen en zaten graag aan vaste 

tafels/plekken. Er waren groepjes, die 

soms na de maaltijd nog ergens een 

kop koffie of sterker gingen drinken. 
Zelf zat ik ook in een groepje met o.a. 

Piet (decorbouwer), Jan (afkomstig uit 

Twente en winkelbediende bij Borst - 

lampen uit de Vlamingstraat) en meis-

jes als Ineke Versloot uit Driebruggen 

en een lief meisje, oorspronkelijk uit 

Achterveld bij Amersfoort. Ik leerde 

daar ook Aard Korbee kennen, die ik 

nog later meetroonde naar bijeenkom-

sten van de JNRV (Jongeren Neder-

landse Reis Vereniging). Mijn historie 

met Hollands Glorie stopte met mijn 

huwelijk in 1965. Op internet las ik 

dat Hollands Glorie in 1997 is gestopt. 

Zeer betreurd door de vaste klanten. 

Ik kijk uit naar reacties, die de historie 

kunnen aanvullen en voortzetten. 

Je foto’s, verhalen, krantenknipsels, 

aanvullingen, op- en aanmerkingen 

graag mailen. Is er nog een journalist/

historicus, die brood ziet in de historie 

van het eethuis en profielen van de 
bezoekers? Een goede penvoerder kan 

ook geen kwaad.

Jos/Joost Kreulen

jfks@live.nl

Geen goeie ouwe tijd 

Zo’n zestig jaar geleden komt mijn 

vader op het idee om een krantenwijk 

bij de Haagsche Courant voor mij te 

regelen, een bijbaantje van zes dagen 

per week. Op afbetaling een nieuwe 

fiets gekocht� en zo fiets ik als der-
tienjarige - je moet eigenlijk vijftien 

jaar zijn - van de Grote Marktstraat, 

waar de krant wordt gedrukt, naar de 

Oosterhesselenstraat, een straat met 

nieuwbouwÀats en een zijstraat van de 
/e\weg. 0et de fiets een behoorlijke 
rit. Vooral in de winter. Prettig is dat 

de abonnees toentertijd zelf per kwar-

taal op het postkantoor betaalden of 

bij een vaste man van de courant. Ver-

standig om dat niet aan de bezorgers 

toe te vertrouwen. Ik vind ‘t trouwens 

nu met de auto al een hele rit als we op 

de woensdag de gezellige markt op de 

Leyweg bezoeken. Bij de eerste keer 

zie ik dat de vier laagse galerijÀats van 
toen, als niet duurzame bouw, nu al al-

lemaal gesloopt zijn voor nieuwbouw. 

De Haagse bouw in de jaren dertig is 

duidelijk veel duurzamer; kijk maar 

naar huizen in de Vruchtenbuurt of 

Bloemenbuurt. Als ik twaalf jaar ben, 

ga naar school op het St. Janscollege, 

het huidige Hofstad College op het 

Coljnplein. Ik kreeg les van leraren 

en paters van het Heilig Hart. Ze zijn 

gehuisvest in een paar grote panden op 

het Frederik Hendrikplein. De leraar 

Frans zegt op een keer: “Pak allemaal 

een gelinieerd A4’tje. Trek nu op 

tien willekeurige plekken een rode 

horizontale streep van een centimeter. 

Ja, iedereen klaar? Dan krijgen jullie 

nu Frans dictee en kunnen jullie de 

fouten er boven zetten.” Nu is er geen 

pater meer te bekennen en zijn de 

meeste kerken gesloten of afgebroken. 

Wel heb ik nog veel plezier beleeft aan 

twee jaar Spaanse les. Vooral omdat ik 

drie jaar in een Spaans sprekend land 

heb gewerkt. Maar dit verhaal komt 

een andere keer.

Cor van Leeuwen

cnor10@icloud.com

Meershoek 

Bedankt Cor, dankzij het feit dat 

ik (1940) toevallig recent van een 

kennis een stapeltje nummers van 

De Oud-Hagenaar kreeg (ik woon nu 

in het oosten van het land en kende 

het bestaan van dit leuke krantje nog 

niet), trof ik in het nummer van 29 

november 2016 je stukje aan over 

de platenzaak Meershoek op de 

Vaillantlaan 213. Ik kwam daar in de 

jaren veertig en vijftig wekelijks langs 

van en naar de tram, hoek Hobbe-

mastraat en Vaillantlaan (mijn tante 

Anna woonde op die hoek), op weg 

naar en van mijn grootouders in de 

Abraham van Beyerenstraat. Af en toe 

kocht ik bij Meershoek wel eens iets. 

Bijvoorbeeld een nieuwe conus voor 

een luidspreker, want daar hadden 

zij een grote sortering in, of andere 

elektronica-onderdelen. Ik weet nog 

dat de eigenaren relatief jonge mensen 

waren. Mevrouw Meershoek vond 

altijd ik zo’n mooie struise vrouw. Wat 

dichter bij de Hobbemastraat was ook 

nog zo’n leuke speelgoedwinkel met 

allemaal zelf gemaakt houten speel-

goed. Kort na Tweede Wereldoorlog 

kreeg ik een houten tram uit die zaak. 

Helaas zijn alle huizen en de vele leu-

ke winkels aan de Vaillantlaan uit die 

tijd verdwenen en nu vervangen door 

fantasieloze en foeilelijke woonblok-

ken. Ook alle huizen aan de Abraham 

van Beyerenstraat zijn intussen ten 

prooi gevallen aan de meedogenloze 

sloopkogel. Alleen de herinnering 

blijft. En de vele prachtige verhalen in 

De Oud-Hagenaar doen menige herin-

nering herleven. Er waren in die jaren 

overigens nog honderden platenzaken 

in Den Haag.

Paul Bruinsma

p.jbruinsma@freeler.nl
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Scheveningen 

De zee, die ruist er nog steeds, meeuwen die krijsen

Golven gehoorzamen het getijde, bij en eb en vloed

In de haven nog steeds schepen, haringlucht komt je tegemoet

Loop langzaam over de boulevard, behoor nu ook tot de grijzen

Proef de zilte lucht en wandel op het havenhoofd

Ben plots weer het jochie dat joelend op de ezel zat

Zie me nog zwemmen met jou in het nieuwe golfslagbad

Herinneringen, als het licht op de Pier, voor het vuurwerk dooft

De tijd verstrijkt als het strandzand door mijn handen

Beelden van weleer zo helder voor mijn vermoeide ogen

Zag er nog het schip van Veronica en mijn grote liefde daar stranden

De eenvoudige strandtent moet nu een luxe loungezaal gedogen

Zag er moderne architectuur rondom het Kurhaus landen

Pia Beck, in de Vliegende Hollander, speelde er bevlogen

Cor van Welbergen

Cor.Welbergen@minbzk.nl

Dick Bos 

Als reactie op het lezenswaardige artikel 

van mijn oud-collega Julius Pasgeld in De 

Oud-Hagenaar van 21 augustus het vol-

gende: bij ons op de middelbare school van 

Comenius in de Spionkopstraat was het ver-

boden om beeldromans, zoals Julius het zo 

mooi omschreef, strips dus, te lezen. Maar 

op de Comenius mocht je niks: lang haar 

was verboden, je mocht niet met de brom-

mer naar school komen en iedereen was 

beducht voor het strenge hoofd, de vermaledijde mevr. Berghout. Uiter-

aard las ik, natuurlijk thuis en niet op school, de boekjes van Dick Bos. Want 

thuis hadden ze er geen enkele moeite mee dat ik Dick Bos las, integendeel, 

van mijn grootvader kreeg ik altijd het geld om de boekjes te kopen. Het was 

elke keer weer een feest wanneer een boekje uitkwam. Helaas heb ik geen 

'ick %os�boekjes meer in mijn boekencollectie� toen ik het financieel even 
moeilijk had, verkocht ik mijn exemplaren op een antiekmarkt. Veel heb ik er 

niet voor gekregen, zeker niet de duizelingwekkende bedragen die soms op 

internet worden genoemd. *oed ook dat -ulius melding maakt van verfilming 
van drie van de Dick Bos-verhalen, jammer dat ik ze niet terug kan vinden op 

YouTube, misschien dat het Filmhuis ze ooit eens nog kan laten zien?

Peter Petit

rijswijk01@tele2.nl
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De verkopers hadden toentertijd ook 

‘backing’ vanuit het hoofdkantoor 

aan het Heiman Dullaertplein in Rot-

terdam. De afdeling Gereedschappen 

werd geleid door twee directeuren, P. 

van der Stek en D.A. Luteijn. Voor elk 

gamma van gereedschappen waren 

specialisten in Rotterdam aanspreek-

baar voor oplossingen en zij planden 

verkoopacties.

Bahco

Stokvis had een uitstekende samen-

werking met AB Bahco in Zweden, 

getuigt het artikel in Stokvis Expres 

van mei 1965. ‘Voor afdeling ge-

reedschappen staat de verkoop van 

Bahco gereedschappen gedurende 

de komende maanden in de speciale 

belangstelling. Een 

groots recla-

mecampagne 

werd in maart 

(1965) al bij alle 

medewerkers die 

de ijzerwaren en 

gereedschappen 

handel bewerken, 

geïntroduceerd.’

Moderne ver-

koopmethoden

Mintjes was daar 

vanuit Den Haag ook 

bij; hij had dagelijks 

klanten in Den Haag 

en Delft aan de lijn, 

zoals IJzerhandel J.J. 

van Blijswijk, Hoge-

wal en Neptunusstraat, 

Huberts ijzerhandel in 

de Prinsestraat, Zuid-

Hollandse ijzerhandel 

aan de Torenstraat, Van de 

Werf ijzerhandel aan de Rijswijkse-

weg en ook in Delft; Bezemer en 

Zwaard ijzerhandel. Om er een paar 

te noemen, die in die tijd op de markt 

actief waren. Wat was het doel van de 

actie in samenwerking met Bahco? De 

handel wijzen op ‘moderne verkoop-

methoden’. De adviezen over ‘visueel 

verkopen’ en ‘verkopelijke’ expositie 

sloegen aan.

Johan Peter Johansson

De uitvinder van de Bahco-sleutel 

was eigenlijk Johan Peter Johansson. 

Een Zweed. Omstreeks 1914, toen 

Johansson zijn aandelen aan Hjorth 

verkocht en de naam Bahco (de initi-

alen van de naam B.A. Hjorth & Co) 

op de gereedschappen als handels-

merk plaatste� genoot de firma een 
gevestigde reputatie als fabrikant van 

kwaliteitsproducten (uit Erres Expres 

van oktober 1959). Tijdens zakenrei-

zen van de heren Stokvis 

heeft men een ontmoeting 

gehad met 

Hjorth en werd de vertegenwoordi-

ging in Nederland toevertrouwd aan 

R.S. Stokvis Rotterdam.

Stokvis verkocht op het gebied van 

gereedschappen een veelheid van pro-

ducten; elektrische handboormachines 

van het fabricaat Van der 

Heem, de HBM-machines. 

Vooral populair was de HBM 67. Er 

zijn zeker nog mensen die nog een 

dergelijke machine bezitten. In 1961 

kostte een HBM 67 132,00 gulden en 

in 1967 nog steeds 132,00 gulden.

Verkoopprogramma

De verkoopdienst bij de gereedschap-

pen moesten ook verstand hebben van 

vijlen, schaven, Asset-slijpmachines, 

slijpschijven, spiraalboren, Schuil-

duimstokken, draadmeters, schuif-

maten, Berg-tangen; ook een Zweeds 

product, vervaardigd van speciaal 

gelegerd Zweeds staal. Stokvis ver-

kocht ook een ander merk; Knipex-

tangen, als de Monier-tangen voor de 

betondraadvlechter. Bahco-pijptangen, 

groot gamma schroevendraaiers, 

primair van Bahco, met de toen 

bekende groene heften. Hamers met 

verschillende stelen en uitvoeringen. 

Berg-beitels. Schaven, handzagen, 

lashelmen. Dit is een kleine greep uit 

het verkoopprogramma van Stokvis.

Ook gaf R.S. Stokvis boeken en prijs-

couranten uit met veel nuttige achter-

grondinformatie - met een didactische 

ondertoon, zouden we nu zeggen.

Stokvis keek in haar tijd zeker 

vooruit; men zag de grote ontwik-

keling van de doe-het-zelfmarkt rap 

aankomen. Amerika was ons al vele 

jaren voor; ‘Do it yourself’. In een 

artikel in Erres Expres van november 

1958, personeelsorgaan van R.S. 

Stokvis & Zonen N.V. stond dat er in 

Nederland een belangrijke doe-het-

zelfmarkt aan het groeien is. Om bij 

de tijd te blijven werd de Heemaster 

gelanceerd voor boren, schuren, 

slijpen, enz. De speciaal ontworpen 

boormachine van Van der Heem had 

een boorcapaciteit van 6 mm in staal 

en 10 mm in hout. Stokvis kwam 

ook met de Matador-opbouwset, een 

compleet prachtige gereed-

schapskist op de proppen 

met allerlei gereedschappen 

voor de beginner voor de 

hout- en metaalbewerking. 

Om te kunnen solderen biedt 

Stokvis Gereedschappen ook 

de Primus propaanÀes met 
hulpstukken. 'e propaanÀes 
was ook te gebruiken als 

kooktoestel en als infrarood-

kachel bij het kamperen. Ja, 

kan zelfs zeer simpel tot een 75 

watt lamp-licht worden getrans-

formeerd.

Stokvis Expres

Ikzelf had nog de Stokvis Expres 

van december 1964. Daarin 

stonden nog de kerst-tips van de 

afdeling gereedschappen. De ver-

schillende kerst-tips over een stuk 

gereedschap of een Primus hobby-

set werden bij de lezers onder de 

aandacht gebracht.

Tot besluit wil ik Stokvis plaatsen op 

een voetbalveld. Je hebt spelers en 

toeschouwers; R.S. Stokvis was een 

speler!

Reünie

De reünie is op donderdag 27 septem-

ber 2018 in De Landbouw, Zijdeweg 

58, 2245 BZ, Wassenaar, op de grens 

met Den Haag. Voor oud-collega’s 

en familieleden, die wij niet hebben 

kunnen bereiken: ook zijn zij van 

harte welkom op de 5e reünie van het 

Haagse Stokvis-kantoor. We beginnen 

om 11.30 uur.

Leo Mintjes

(van 1962 tot 1970)

Wim P.M. van Wezel

(van 1959 tot 1966)

wimvanwezel@casema.nl

R.S. Stokvis: een sterk Haags bedrijf
Het Haagse Stokvis-kantoor regelt weer een reünie op 27 sep-

tember. R.S. Stokvis & Zonen N.V. was een sterk bedrijf. Het 

bedrijf in het rijksmonumentale pand aan de Herengracht 9 had 

ook ‘sterke’ mensen in de verkoopdienst. Eén van die mensen 

was de heer Leo Mintjes, die vanaf 1964 het aanspreekpunt was 

voor ijzerhandel en garagebedrijven in de Haagse regio.
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Afhaalmagazijn aan de Muzenstraat in Den Haag

'Werkende' oud-Stokvissers van Den Haag in het Stadsarchief
Rotterdam. Links Wim van Wezel en rechts Leo Mintjes.
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Medewerkers nodig? Plaats een personeelsadvertentie in De Oud-Hagenaar!
Plaats een personeelsadvertentie in De Oud-Hagenaar. Vele tienduizenden 50-plussers lezen elke 14 dagen ons blad. 

De totale oplage is 75.000 exemplaren.

Breng uw vacature onder de aandacht in De Oud-Hagenaar en nodig 50-plussers uit om te kijken wat zij voor uw 

instelling, bedrijf of stichting kunnen betekenen.

Nieuwe rubriek: ‘Personeel gevraagd’
De Oud-Hagenaars staan voor u klaar om voor u aan het werk te gaan, zowel parttime als fulltime. 
Of heeft u misschien vrijwilligers nodig? Ook dan is De Oud-Hagenaar een prima krant om uw wens en behoefte 
onder de aandacht te brengen.

De Oud-Hagenaar start met een aparte rubriek: ‘Personeel gevraagd’. Daarin kunt u uw vacatures opgeven voor 
zowel betaald personeel als vrijwilligere medewerkers.

 Geinteresseerd? Neem contact op met ons advertentiebureau Brückel 
Reclame BV, Jolanda en Daphne helpen u graag verder. 
Bel naar 070 360 76 76 of mail naar deoudhagenaar@bruckel.nl.

‘ Wij zijn er voor u.’

Ieder mens verdient een mooi afscheid. Daarom 

ondersteunen en inspireren wij u graag bij het 

organiseren van een persoonlijk afscheid van uw 

dierbare. U kunt ons bellen op 070 325 7955.

Wilt u een overlijden melden?  

Bel dan 0800 8192. Dat kan 24 uur per dag, 

ook als u niet of  elders verzekerd bent.  

Op yarden.nl vindt u meer informatie over  

onze dienstverlening.

Yarden Uitvaartzorg Den Haag e.o.

Kamperfoeliestraat 2a

2563 KJ  Den Haag

T 070 325 7955
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Uitvaartverzorgers Eise Molenaar, 

Sjalestia van Aggelen,  

Mieke van Bergenhenegouwen  

en Tanja Schouten 

Een team van 
prothesespecialisten

Behandeling 
aan huis

Bel voor het maken van een
afspraak of meer informatie.

Nieuw!!

John, Martijn en Jasper Jellema

Tel: 070-3555790

www.novodent.nl

info@novodent.nl

 Valkenboskade 466

2563 JK Den Haag

(Hoek Laan van Meerdervoort recht tegenover 

halte tram 3 en 12).

Wij komen gratis bij u thuis voor het maken 

van nieuwe protheses of het corrigeren en 

repareren van uw huidige protheses. Met 

onze kennis en vaardigheden kunnen wij u 

perfect van dienst zijn!

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten 

• Pasvormcorrecties en reparaties

• Gratis behandeling aan huis

•  75% vergoeding vanuit uw 

basisverzekering, 25% eigen bijdrage

•  Rechtstreekse vergoeding door uw 

zorgverzerkeraar

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA
Heeft u onze Facebook 

al bezocht, geliket 

en gedeeld?
Vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om geen computer te hebben. Sterker 

nog, de ontwikkeling van computers en vooral internet is zo explosief geweest 

dat ons leven er door veranderd is. De Oud-Hagenaar is ook heel actief op 

social media, een mooi platform om uw herinneringen van vroeger te delen.

Ook via 

Twitter: @DeOudHagenaar  

Ook via 

instagram.com/deoudhagenaar  

 
 

  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

  More All Inclusive autovakanties met Veel Voordeel 

  
  

 

 
 

Wunderland Kalkar *** / DuitslandWunderland Kalkar *** / Duitsland  
Voordeel Midweken t/m 17 dec.Voordeel Midweken t/m 17 dec.  
van € 288,van € 288,--  nu voor nu voor € 259,€ 259,--  p.p.p.p.  

Speciale Speciale 65+ KORTING 65+ KORTING € 5,€ 5,--  p.p. p.n.p.p. p.n.  
  

Hotel Altastenberg *** / SauerlandHotel Altastenberg *** / Sauerland   
4 dagen t/m dec. 4 dagen t/m dec. 30% KORTING30% KORTING  

van € 279,van € 279,--  nu voor slechts nu voor slechts € 195,€ 195,--  p.p.p.p.  
  ook met Kerst te boeken
ook met Kerst te boeken  

Hotel De Elderschans *** / ZeelandHotel De Elderschans *** / Zeeland  
  

3 dagen t/m 20 dec.  3 dagen t/m 20 dec.  50% KORTING50% KORTING  
van € 258van € 258--  nu voor slechts nu voor slechts € 129,€ 129,--  p.p.p.p.  

  

De Bonte WeverDe Bonte Wever  **** Assen**** Assen  //  DrentheDrenthe  
2018 GEHEEL VERNIEUWD2018 GEHEEL VERNIEUWD  

3 dagen € 169,3 dagen € 169,--  p.p. 4 dagen € 229,p.p. 4 dagen € 229,--  p.p. p.p.   
  

T. 070 399 42 41 
W. utsvandergeest.nl 

n Verhuisdirigente

n Handyman

n Inboedelopslag

n Woningstoffering

Speciale service voor senioren

n Zorgverhuizingen

n Particuliere verhuizingen

n Kunst- en antiekservice

n In- en uitpakservice

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 070 - 306 16 96
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De grens van Den Haag en Voorburg 

liep destijds over de Weteringkade 

en de Schenkkade. De Schenk en het 

nabijgelegen sluisje bij het Rijswijk-

seplein vormden een vertrouwde en 

aangename omgeving om te verblij-

ven. De Schenk als scheidingswater 

met aan de ene kant Den Haag en 

aan de overzijde Voorburg. In 1907 

annexeerde Den Haag de Binck-

horstpolder en werden de weilanden 

langzaam bebouwd. De Weteringkade 

als eerst.

Vermogenden

Ondertussen ging in januari 1918 - 

dus honderd jaar geleden - de giro 

van start. De dienst had geen apart 

gebouw, doch de afhandelingen 

werden op de bijna 400 postkanto-

ren van Nederland geregeld. Voor 

opening van een rekening was een 

minimale storting van 50 gulden 

vereist, de giroboekjes moesten apart 

worden betaald. Weldra hadden 

zich de eerste 4.700 rekeninghou-

ders aangemeld, waaronder 629 

industriëlen, 921 kooplieden, 266 

winkeliers� ��� bank(filialen)� �� 
advocaten, 552 rijksontvangers, 147 

artsen, enzovoorts. Duidelijk waren 

de vermogenden de eersten die een 

girorekening openden.

Buitenom

In de Van Speijkstraat 14 was 

ondertussen een soort centrale 

directie gekomen die toezicht hield 

op de girodienst. In 1918 verhuisden 

de directiebureaus naar de Zuid-

%innensingel (%uitenom) ���� waar 
ze tot 1923 waren gevestigd. Feit was 

dat de giro totaal niet goed liep en 

in 1923 zelfs een tekort kende van 

zeven ton. In de eerste jaren kende de 

giro veel bureaucratische rompslomp, 

omdat ieder postkantoor zijn eigen 

administratie had. Besloten werd in 

1923 te centraliseren en de organi-

satie naar Belgisch voorbeeld in te 

richten, die het weer van de Duitsers 

hadden afgekeken. Uiteindelijk moest 

de volledige administratie dus in één 

gebouw gebeuren. Aan de Zuid-

Binnensingel was daar de ruimte niet 

voor. Ofschoon geprobeerd is het 

naastgelegen pand van de vereniging 

Excelsior te annexeren.

Spaarneplein

Aan het Spaarneplein werd inmiddels 

druk gebouwd door de rijksoverheid 

om de Octrooiraad en het ‘bureau van 

den Industrieëlen Eigendom’ daar 

onder te brengen. Het kleine school-

gebouwtje met voetbalveld voor de 

straatjongens moest ervoor wijken. 

Het was het wat deftigere deel van 

de Rivierenbuurt. Met ook het schit-

terende gebouw van bierbrouwerij 

'e 'rie +oefijzers in de =wetstraat. 
De bouw was juist in 1921 begonnen 

en de Octrooiraad had al plannen 

om zich daar te gaan vestigen totdat 

de girodienst ging centraliseren. De 

Octrooiraad trok zich vriendelijk 

terug in een pand aan de Oostduin-

laan, zodat de giro alsnog als eerste 

bewoner de exclusieve nieuwbouw 

kon betreden.

Vrouwen

De nieuw aangestelde directeur J. 

Lazonder nam enkele maanden de 

tijd om zijn personeel te installeren 

in het nieuwe gebouw, dat ontworpen 

was door rijksbouwmeester Daniël 

.nuttel (���������). %ij de doorstart 
werden wel wat baantjes geschrapt 

en ging de nieuwe giro verder met 

860 van de 1.140 ambtenaren. Er 

werd efficisnter gewerkt waardoor 
de betalingen sneller konden worden 

verricht. In 1923 had de girodienst de 

100.000e rekeninghouder. Sindsdien 

ging het stroomopwaarts met het 

geldbedrijf en werkten er steeds meer 

mensen in vaste dienst. Opvallend 

veel vrouwen konden hier hun talen-

ten benutten!

Heeft u gewerkt bij de giro?

Frans van der Helm

helmhuis@ziggo.nl

In deze rubriek aandacht voor historisch Den Haag. Dat kan zowel rond Het Binnenhof zijn als daar buiten. Het kan in de 
vorige eeuw zijn, maar evengoed in de Middeleeuwen. Het kan over gebeurtenissen gaan, maar net zo goed over perso-
nen. F.J.A.M. van der Helm praat u bij over de geschiedenis van de stad. Reacties zijn welkom bij helmhuis@ziggo.nl.

Statig girokantoor op vriendelijk voetbalveldje
Het vertrouwde voormalige girokantoor is voor menig Hagenaar 

een begrip. Het sfeervolle kantoorpand heeft vele tientallen ja-

ren dienstgedaan als gebouw van de Postcheque en Girodienst 

en bood generatieslang werkgelegenheid aan Haagse ambtena-

ren en ambtenaressen. De PCGD kwam als eerste gebruiker in 

de riante kantoorkolos, terwijl ze niet de eerste rechten hadden. 

Het fraaie gebouw was voor een ander bestemd!

Girokantoor Spaarneplein (1924)

Waarom krijg ik van dit bericht een 

nare smaak in m’n mond terwijl ik 

toch best een glaasje lust? Het ligt 

aan mezelf, Ik zie het verkeerd, dit 

is geen huis van de Heer met een 

dominee, maar een evenementenhall 

en de uitbater wordt afgerekend op de 

gerealiseerde bezettingsgraad.

Ik ben toe aan een frisse neus. Op weg 

naar Kijkduin passeer ik de Sacra-

mentskerk aan de Sportlaan. Nog net 

op tijd, want de sloop start binnen-

kort: er komen twaalf villa’s. Altijd 

nog beter dan het Àatgebouw dat de 
projectontwikkelaar 

er had gepland. 

Gelukkig beklom-

men Vogelwijkers 

de barricaden om dit 

onzalige plan tegen 

te houden.

Mijn eigen kerk, 

de Oranjekerk, 

op de grens van 

Spoorwijk en Laak-

kwartier. Hoe zou 

het daarmee gaan? Gedesoriënteerd 

wandel ik over de Gouverneurlaan. 

Hier was het toch ergens? Het is wel 

duidelijk dat ik het niet hoef te vragen 

aan de alleraardigste, gesluierde dame 

van bakkerij Marrakesh (hoek van 

=eggelenlaan) waar ik een cappuc-

cino nuttig. Ook de passanten zullen 

me niet van dienst kunnen zijn. De 

winkels zijn hier Pools, Turks en 

Marokkaans. Een rood-wit-blauwe 

vlag voert me naar een viswinkel waar 

een oudere, autochtone dame me het 

slechte nieuws brengt: “De Oranje-

kerk, meneer, u bent hier zeker al een 

tijdje niet geweest, 

die is al langgeleden 

gesloopt, er staat nu een 

Albert Heijn.” Op de 

groenteafdeling verzink 

ik in melancholisch 

gepeins, hier moet het 

geweest zijn, hier ben 

ik gedoopt.

Is er dan nergens meer 

een echte kerk met 

mensen, een dominee, 

een orgel? Op zondagmorgen vervolg 

ik mijn tocht en jawel, hartje stad, 

het Bleijenburg. Achter een beschei-

den voorgevel schuilt een imposant 

neogotisch kerkgebouw: de Deutsche 

Evangelische Kirche. Zwaar gezang 

en trage orgelklanken klinken me 

tegemoet als ik de deur voorzichtig 

open doe. ‘Het hijgend hert der jacht 

ontkomen’, maar dan in het Duits. Ik 

tel zo’n vijfentwintig kerkgangers, 

vakantietijd? Zonder iemand gespro-

ken te hebben, weet ik dat het aardige 

mensen zijn.

Op naar de Kloosterkerk aan het 

Lange Voorhout. Ik tref het, de dienst 

is net afgelopen� er is koffie. Een dame 
bij de ingang legt uit: “De dienst duurt 

van 10 tot 11 uur, we nemen daarna 

graag de tijd voor wat onderling 

contact.” Daar mankeert het niet aan. 

‘Tout Den Haag’ is hier aanwezig, echt 

‘ons soort mensen’, geen allochtoon 

te bekennen. Je kan hier zomaar tegen 

een oud-burgemeester of hoger aanlo-

pen, de conversatie is geanimeerd en 

beschaafd. Het komt vast omdat ik in 

de Oranjekerk gedoopt ben, dat ik me 

er toch niet thuis voel. Bij het weg-

gaan raak ik voorzichtig de scheepsbel 

aan van Hr. Ms. de Ruyter die bij de 

ingang hangt. Karel Doorman, u weet 

wel, herinnering aan een koloniaal 

verleden.

De volgende zondag al vroeg bij 

de bushalte, met 45 op weg naar de 

Nieuwe Kerk aan het Spui. Eén wach-

tende voor me, een praatje. “Ik denk 

dat u naar de kerk gaat”, open ik. “Ja, 

dat klopt”, is zijn reactie terwijl hij me 

vriendelijk bij m’n schouder pakt. “U 

wist dat natuurlijk, omdat ik zwart ben 

en het zondagmorgen is.” We wensen 

elkaar een prettige dienst.

Voor mij is dat vandaag in de Nieuwe 

Kerk aan het Spui. Wat heet ‘nieuw’, 

de kerk is uit 1656, maar was toen 

nieuw ten opzichte van de Grote Kerk, 

ja, die van de whisky.

Vrolijk gezang, opgewekte muziek, 

bij de straat en kerkingang leden van 

het ‘welcome team’. Strandweer maar 

ruim driehonderd bezoekers bij de 

Redeemer International Church. De 

dienst is in het Engels en trekt een 

internationaal gezelschap. Alleen al 

de band telt vijf nationaliteiten, in de 

kerk is het een mengeling van expats, 

studenten, Hagenaars en Hagenezen. 

Jong en oud, zwart, bruin, wit, geel, 

veel gemende stellen. Baby’s en 

kleuters op de arm waarvoor er de 

kids ‘groups’ zijn. Geen dominee in 

toga� maar voorgangers (¶leaders¶) 
in spijkerbroek, opgerolde mouwen, 

armen in de lucht. “You are wel-

come, whether you are a christian or 

sceptic.”

Ik geloof dat ik me hier thuis ga 

voelen en welkom ben. Met of zonder 

doopbewijs van de Oranjekerk.

Derk Izaks

dizaks@xs4all.nl

Mijn kerk, vroeger en nu
U bent vanaf 18 november a.s. welkom op het Internationale 

Whiskyfestival dat plaatsvindt in de Grote kerk in Den Haag. U 

kunt er whisky kopen, proeven en keuren, terwijl u met een glas 

in de hand rondslentert onder glas-in-loodramen uit oude tijden.
















































